VİETNAM, 


KAMBOÇYA 
VE BİZLER 


Doçent Doktor 


Bülent Tanör'ün yazı dizisi 
26 Ocakta 
Aydınlık'ta 


23 


İranda 
Şah'a 

karşı muhalefetin liderlerinden 
Ayetullah 
Homeyni 


g—— 
Rusya da sırada 


Volfram ihracı başladı 


@ 39 ton Volfram 
Federal 
Almanya'ya gönderiliyor 

@ hammadde ithal edilemediği için ar..pul.sanayii durmak üzere 


YAZISI 5, SAYFADA 


BASYAZI 


Maraş olayı ve bir dava 


Doğu Perinçek 


1 Ocak günü TİKP yöneticileri olarak 

yargılandık. Savcı, Mussolini'den alınan 141: maddeye dayanıyor ve ayrıca halkı ka nunlara itaatsizliğe, kin ve adavete teşvik ettigimizi iddia ediyor. Getirilen kanıt, Türkiye İşçi Köylü Partisinin Toprak Programıdır. 

Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi Toprak fe Tarım Reformu Yasasının belli hükümlerini iptal ettikten sonra, gerekli süre içinde yeni bir yasa çıkmadı. Bu sürenin beş aydan fazla sı CHP hükümeti döneminde geçti 

Bunun üzerine TİKP, sürenin bitimine bir gün kala, 9 Mayıs 1978 günü bir Toprak Programı açıkladı. TİKP'nin programı, toprak ağalığının, şeyhliğin, aşiret ilişkilerinin, tefeciliğin özetle orta çağ karanlığının dağıtılmasını içermektedir. 

Rastlantıya bakınız ki, Maraş katliamının üzerinden daha bir ay geçmeden mahkemeye çıkıyoruz. Suç ise, orta çağ karani:ğının ülkemizden temizlenmesi için bir Toprak Progra- 


mı ilan etmek. (Devamı sa.7, sü.9'da) 


Homeyni, Bahtiyar'ın engelleme çabalarına rağmen İran'a mutlaka geri döneceğini açıkladı 


MOBİL, petrol zammının kaçınılmaz olduğunu 

öne sürdü 


HABER MERKEZİ 


Petrol İhracatçısı Ülkeler örgütü OPEC tarafından petrole bu yıl 


kademeli olarak yüzde 


14.5 zam 


kararı alınmasından sonra, Mobil 


şirketi 


yetkililerinin 


Türkiye'de 


petrole zam yapılmasından yana oldukları belirtildi. 

Türk Haberler Ajansının haberine göre, Mobil şirketi yetkilileri, petrole zammın zorunlu hale gel- 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


ingiltere Vietnam "dan Kamboçya' daki askerlerini çekmesini istedi 


© Avustralya, Vietnam'a yardımı tamamiyle durdurdu 


e Devrimci Halk Ordusunun yürüttüğü 


gerilla savaşı, 


Vietnam'a önemli kayıplar verdiriyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
İngiltere? o Vietnam'a resrnen Yaşv'urarak, Kambocya'daki askerlerini geri çekmesini istedi 
3u konudaki başvuru İngiltere Dışişleri, Bakanı David Owen tarafından yapıldı Vietnam'ın 
Londra Büyükelçisi Tran Hoan'ı makamına çağısan Owen, İngiltere hükümetinin istemini kendisine iletti 
David Owen Vietnam 


büyükelçisi ile yaptığı 
Pek mede, Vietnam'ın amboçya topraklarını 


Çiğnemesinin hiçbir haklı yanı bulunmad'gını söyledi ve Wetnam'ın- bir 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


MHP içinde tartışma 


MHP Gençlik Kolları “Ülkücüye Notlar”ın yazarı Necdet 
Sevinç” i suçladı 

© Necdet Sevinç bir süredir Urta Doğu gazetesinin Genel Yayın Müdürlüğünü yapıyordu 


7. SAYFADA 


Kuruluş yılı 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜZNÜ 


e Homeyni” nin. 
danışmanlarından doktor Yazdı: 
"Bütün tehlikelere rağmen, 

Homeyni 

İran” adönecek” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
İran'da Şah'a karşı muhalefetin liderlerinden Ayetullah Homeyni, Bahtiyar hükümetinin engelleme çabalarına rağmen 
Cuma günü ülkesine döneceğini tekrarladı. Bahtiyar, daha önce Homeyni'yi Paris'ten Tahran'a getirecek olan İran Hava Yollarına ait uçağın kalkışını yasaklamıştı. Ancak uçağın pilotları, yasak kararını dinlemeyeceklerini bildirdiler. 


Ayetullah oHomeyni' 
nin yakın danışmanlarından Doktor Yazdı ise tehlikelere ve söylentilere rağmen Homeyni'nin İran'a dönmeye kararlı olduğunu açıkladı. Cuma günü sabaha karşı hareket edeceklerini söyleyen 
Doktor Yazdı, sabah saat (Devamı sa.7, sü.3'de) 


AET Komisyonu 
Türkiye'nin isteklerini görüşmek üzere 

toplandı 


BRÜKSEL (AA) 
Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Komisyonu, Türkiye'nin Topluluklan isteklerine veilecek cevapları içeren raporu gö rüşmek üzere toplandı Sözkonusu rapor AET 
Bakanlar Konseyine sunulacak 
Türkiye'ye halen yapılmakta olan yardımın genişletilmesini ele alacak olan Komisyon, Ba- 


kaniar Konseyinin 6 
Şubat günü yapacağı top lantıya sunulmak üzere 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


N'A ÇEVRİLDİ 


İran ordu birliklerinin Tahran havaalanını işgal ettikleri bildiriliyor 


Bütün kentlerimizde, kasabalarımızda, 


ler çoğunluğu teşkil ediyor, 


eisimler o Eylemler C 


Homeyni yarın 


Yürükselim Dosyası 


KATLIAAMDA 
ROL ALANLAR 


8. sayfada 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


-o A O NE OT 
Sm 
$ E. ESON 


7 adım başı görebileceğimiz kuyruklardan biri. Temel ihtiyaç 
maddelerinin bulunamamasının ve fiyatların yol açtığı kuyruklarda diğer dar gelirliler yanında emekli- 


Teni gösiörge ayarlamasından sonra 


Emekli, dul ve yetimlerin üç aylıklarında düşüş oldu 


© Temmuzdan sonra emekli, dul ve yetimlere verilen maaş farkları Ocak başında 


verilen üç aylıklardan kesildi 


ANKARA (ANKA) 
Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan emekli, dul ve 


2 


7 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi yol açtı. 
15751 sayılı kararname ile 1978 yılı içinde emekli, 


yetim maaşı alanların üç aylıklarında düşüşler mey- dul ve yetimlerin üç aylıklarında yapılan yüzde 


dana geldi. Bu düşüşe gösterge sistemini düzenleyen 


(Devamı sa.7, sü.9'da) 


Adana'da bir genç öldürüldü 


© Adam öldürmekten dolayı aranan faşist katil, ÜGD Karabük Şubesinde ele geçirildi 
© Kadırga Yurdunda bir öğrencinin öldürülmesiyle ilgili aynı yurtta kalan iki öğrenci'gözaltına alındı © ÜGD istanbul Şube Başkanı gözaltına alındi 


HABER MERKEZİ 

Yurt Mahallesinde önceki akşam yığlıboyacılık yapmakta olan Murat Yalım adlı bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü. Murat Yalım'ın sağ eğilimli olduğu bildirildi. Ancak kimler tarafından öldürüldüğü belirlenemedi. 

Murat Yalım'ın öldürüldüğü Yurt Mahallesinin komandolar tarafından üs haline getirilmek istendiği belirtiliyor. Bu arada sahte solcuların da faşist saldırganlara zemin hazırlayan €ylemlere giriştikleri kaydediliyor, 

Faşistler üç gün önce de yine Yurt Mahallesin- 

(Devamı Sa.7, Sü. 1'de) 


PERŞEMBE 


25 


OCAK 1979 


350 KURUŞ 


K.Maraş halkı katiller hakkında ifade verebilmek 

için hükümetten can güvenliği 


istedi 


@ Bakanlar, halkın K.Maraş”tan göç etmemesini istedi 


KAHRAMANMARAŞ'TAN bildiriyor 

K.Maraş'ta incelemelerde bultnan Bakanlar halkın 

göç etmemesini isterken, halk katiller hakkında ifade verebilmek için can güvenliği istedi. 

İmar ve İskan Bakanı Ahmet Karaaslan, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler katliama uğrayan yurttaşların bu- 


ALİ ÖZTÜRK 


lunduğu mahallelerde ve Ticaret Lisesinde incelemelerde bulunarak, yurttaşların sorunlarını dinlediler. Vilayette bir toplantı yapan Bakanlar öğleden sonra da katliama uğrayan yurttaşlarla bir toplantı yaptılar. 


(Devamı Sa.7, Sü.6'da) 


İçişleri Bakanı anarşinin yoğunlaştığı 
Trabzon'a gitti 


ANKARA (ÖZEL) 
İçişleri Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş son günlerde hızla artan olayları yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere Trabzon'a gitti. 

Trabzon'da bir gün kalacak olan İçişleti Bakanının Vali Münir Raif 
Güney ve Karaderfiz 
Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Erdem 
Aksoy'la görüşeceği bildiriliyor. 

Trabzon'da son günlerde çeşitli saldırı ve provokasyonlar olmuş, 
POL - DER Trabzon Şube -Başkanı ağır yaralan- 


(Devamı sa.7, sü.8'de) istanbul Sıkıyönetim 


Komutanlığı Bora dergisini yasakladı 
© Son bildiriyle yasaklanan dergi ve gazete sayısı 
16' ya yükseldi 


İSTANBUL (THA) 
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı "ülkenin ve milletin bütünlüğünü. bozucu yönde milli duyguları zayıflatmak için propaganda ve yayın yaptığı gerekçesiyle Bora dergisini yasakladı. 


İçinde Bora dergisinin de bulunduğu, 16 derginin yasaklanmasıyla ilgili 1, Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı 
Necdet Üruğ imzalı 12 
numaralı bildiri şöyle: 

“1. Komutanlığın 9 ve 
10 numaralı bildirilerinde 


(Devamı sa.7, sü.3'de) 
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YEŞİL 


“BANAZ R 


-1979 — BANAZ “ 


Kahramanmaraş'tâki soykırımı üç- beş sokak serserisinin işi midir? Yoksa ardında örgütlü güçler mi vardır” 

Başta” sıkıyönetim komutanları, hükümet yetkilileri olmak üzere yargıçların ve savcıların üstünde durmaları gereken konu budur. 

Türkeş'in, AP'li Milletvekili Tiyanşan'ın direnme hakkı konusunda verdikleri demeçlerin Anayasamıza ters düştüğü, hangi maddelere göre suç olduğu gazetelerde açıklandı. Vatandaşı hükümete karşı direnmeye çağı- 


BİTLiS BİRLİK 


a TARAFSIZ GÜNLEK IYASI GAZETE 


2.1.1979 — BİTLİS 


Piyasada fiyatların alabildiğine yükseldiği söylenmektedir. Bu cümleden olarak buzdolabı ve çamaşır makinalarının taksitle 14 bin lira- dan satıldığı ve fiyatların daha da yükseleceği belirtilmektedir. 

Fiyatların denetimden uzak kaldığı ve vatandaşlara kazık üstüne kazık atıldığından yakınanlar bu alanda gerekli tedbirlerin uygulanması ge- 


15.1.1979— KDZ. EREĞLİ 


Kentimizde margarin ve likit yağ sıkıntısı had aşamaya ulaştı. Halen Ereğli'de zeytinyağı ile paket tereyağı dışında yağ bulmak olanaksız. 


ll 


14.1.1979 — CEYHAN © 


Adana Belediye Zabıta Müdürlüğü karaborsaya sürülmek üzere stok edilmiş 50 ton kahvaltılık margarin ele geçirildiği açıklanmıştır. 


Verilen bilgiye göre, Adana Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir ih- 


Eğirdir 


14.1.1979 — EĞRİDİR 


İlçemizde faaliyette bulunan sekiz fırının yetersiz ekmek çıkarması sonucu iiçe halkı ekmek sıkıntısı çekmektedir. 

Öğleden sonra fırınlarda ekmek bulmanın olanaksız olduğunu söyleyen vatandaşlarımız durumun Perşembe ı günleri daha belirgin olduğunu zaman zaman fırınların önünde kuyrukların meydana geldiğini belirtmişlerdir. 

Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Boğazova Un 


SOLDAN SAĞA: 1) 1973'te ölen dünyaca ünlü Şilili Devrimcişair?) Tersi tavır. 
davranış - ABD'nin Kuzeyinde bir eyakt ya da bir Kızılderili kabilesi. 3) Uygun ölçüde, karar, doğal - Denizde olur. 
4) Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuyeti'ni oluşturan özerk cumhuriyetlerden biri. 5) Yakılacak ağaç parçası - Köpeklerin boynuna takılan. 6) Fransız kadınlarına denir - Yavrulayabilecek duruma gelmiş hayvan. 7) Tersi apansız birdenbire - Yüzyıl - Kimyada radyu- 


» mun simgesi. 8) Eski dilde su - Doğum 


sırasında anneye yardımcı olan kadın - Resmi işlem görmüş kağıtlar. 


SESLENİYOR 


Sıkıyönetim 


ran, hatta açıkça isyana teşvik eden bu demeçler karşısında ilgililerin tutumları ne olacaktır? 

Sıkıyönetim, yıne ülkesini sevmekten başka suçu olmayan aydınları mı ezecektir? Yoksa bilim adamlarını, savcıları, öğrencileri işçileri öldüren katillerin basını mı? 

Merakla beklenen. budur. Ve bu sıkıyönetimin notu bunlar görüldükten sonra verilecektir. 

Umarız, sıkıyönetim ülke düşmanlarını, katilleri kendisine hedef alır. 


Piyasada fiyatlar giderek yükseliyor 


rektiğini belirtmektedirler. 

Diğer taraftan dolaşan söylentilere göre piyasada tüccarlar mal stokuna başlamış bulunmaktadırlar. 

Aynı haberlere göre başka illere giden tüccarlar, hiç bir şey alamadan elleri boş dönmektedirler. Buna neden olarak yeni yılda fiyatların daha da zam görecekleri gösterilmektedir. 


Yağ sıkıntısı had safhada 


Bakkallar yağ sıkıntısının süreceğini belirtiyorlar. Tanzim satışları için bile yağ bulunmadığı öğrenildi. 


Adana'da stok edilmiş 50 ton 


margarin yağı ele geçirildi 


barı değerlendirerek Meydan Mahallesinde yaptıkları aramada merkezi İstanbul'da bulunan bir firmanın deposunda ve bir bölümü de kamyonlara yüklenmeye çalışılan 50 ton kahvaltılık margarin yağı ele geçirmişlerdir. 


"Ekmek sıkıntısı çekiliyor” 


Fabrikasından çevre köy fırınlarına gizli olarak un verildiği, merkezdeki fırınların un yetersizliğinden az miktarda ekmek çıkarmaları gerekiyor. 

Öte yandan bazı kaynaklar fırınciların yetersiz miktarda ekmek çıkarmalarının zam istemelerinden ortaya çıktığı belirtilmektedir. 

Belediyenin konuya bir an önce acil tedbirler getirmesini isteyen ilçe halkı öğleden sonra ekmek ihtiyaçlarını lokantalardan karşıladıklarını belirtmişlerdir. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Anlatılmak istenen şeyin hıç konuşmadan, yalnızca çeşitli hareketlerle seyirciye akta- 


rıldığı sahne sanatı. 2) Tersi evin bir bölümü - İneğin sütten kesilmiş yavrusu. 3) Atlas Okyanusu'nda, gemilerin sık sık kaybolduğu bir alana adını veren, İngiltere'ye bağlı odalar topluluğu. 4) Anlam. 5) Yoğunlaşılan merkezi nokta, mihrak - Tersi sazlarda kalın ses veren tel. 6) Olmaz olasıca, başbelası - Bir harfin okunuşu. 7) İlave - Mısır tanesi. 8) Ege'de bir Yunan adası - Bir nota. 9) Sıkılma, çekinme. 10) Akarsularda balık geçitlerine ağ ile kurulan tuzak. 11) Kimyada galyumun simgesi - Mesafe, uzaklık. 
12) Bir haber ajansının simgesi - Bir hava aracı. 


J0E gan pranga 


PTT GENFI. MÜDÜRLÜĞÜNDEN İNŞAAT İLANI 


2.000.000.— TL keşif bedelli Antalya PTT ve Santral Binası inşaatı kapalı zarf 


1) 5 
usulü Lie eksiltmeye çıkarılmışıır. 
Geçici teminatı 1.573.750.— TL.dır. 
2) Eksiltme dosyası ta PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 


3) Eksiltme 12.2.1976 Pazartesi günü Saat 16.00'da Genel Müdürlük Eksiltme Kuru- 


lunca Ya 
4) 


Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve Ispar- 


steklilerin 7.2.1979 Çarşamba günü Saat 17.30'a kadar eksiltme şartnamesinin 12. 


maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi asli lle Genel Müdürlüğe başvurarak 


Iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 


5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltinenin yapılacağı günü Saat 15.00'e 


kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdii mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 


edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz 


6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 


(Basın: 10602 — 103) 


İLAN 
ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Koyun Pöstekisi Satılacaktır. 


1— Kurumumuz; Ankara 


Adana, Ağrı, Bursa, Burdur, Elazığ, Kayseri, Konya, Kars, 


Suluova, Tatvan ve Zeytinburnu Kombinalarımız stoklarında mevcut muhtelif cins 154.381 adet salamura koyun pöstekisi kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle sa- 


tılacaktır. 


2—İhale 31 Ocak 1979 Çarşamba günü Saat 15.00'de Ankara'da Genel Müdürlükte 


yapılağaktır. 


iriga EU ise alt şartnameler, yukarıda belirtilen Kombina Müdürlüklerinden, İzmir İrtibat Bürosu Md.den ve Genel Müdürlüğümüz Satış Müdürlüğünden bedelsiz olarak 


alınabilir, 


4— Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından, satışı yapıp yapmamakta 


veya dilediğine yapmakta serbesttir. 


(Basın: 10727 — 105) 


, belirtilmiş, 


Bir DGM kararı ve Yargıtay 9.Ceza 


Söke Cumhuriyet Savcılığı, Toprak-İş Sendikası Genel Başkanı M.Ali Öztürk ve arkadaşları hakkında soruşturma açıp, haklarında kamu davası açılması talebiyle İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi (o Savcılığına yazılı olarak başvurmuş, 7.3.1975 gün ve 1975/ 
256 hazırlık numaralı yazıda M.Ali Öztürk'ün Doğu Perinçek'e yataklık 
yaptığı için hakkında 12 
Mart'ta soruşturma yapıldığı, bu sebeple zabıtaca izlendiği, hakkında soruşturma açılan Aydınlık dergisi ile ilgi kurup, çok miktarda dergi, kitap broşür getirmiş diğer sanıklarla ilişki kurduğu, sanıkların birbirleri ile ilişkilerinin ve kanuni sendikal eylemlerinin arkasında, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye yönelen bir örgüt oluşturdukları hakkında yetkin ve yeterli delillerin bulunduğunun tam olarak anlaşılmadığı sanık Bekir 
Turan'dan elde edilen broşürün onun örgütsel ilişki içinde olabileceğini gösterdiği ileri sürüldükten sonra 141. maddeden kamu davası açılması istenmiştir. 

İzmir DGM Savcısı 
1975/36 hazırlık numaralı iddianame ile Mehmet Ali Öztürk, Ali As- 


lan, Bekir Turan, Halil” 


Kurnaz, Mehmet Tevfik Özcan'ın 141/1. maddesine muhalefet sebebiyle cezalandırılmalarını istemiştir. 
İddianame şu girişle başlamakta: 


ilginç 


“Sanıklardan Mehmet 
Ali Öztürk, Türkiye'deki ihtilalci proletarya hareketinin yarım asırlık geçmişinin mirasçısı olarak 


Dairesinin onaması 


m emma 


Hüseyin Gökçearslan 


Avukat 


uluslararası o prdletaryann önderi Marks; Engels, Lenin, Mao ve Stalin'in o ihtilalci yolunda mücadele vermiş olan Şefik Hüsnü ve Mustafa Suphi'lerden o devraldığı kızıl sancağı, Türkiye işçi ve köylülerinin elinde daha yükseklere kaldırmak azmi ile Marksizm, Leninizm ve Mao Zedung Düşüncesi ile silahlanmış beynelminel o komünist hareketin o Türkiye'deki öncü müfrezesi olan Türkiye'yi komünizme ulaştırma nihai hedefini gü- den, bu nihai hedefin tahakkuku için uluslararası proletaryanın kızıl sancağı altinda saf tutan Marksizm, Leninizm ve 
Mao Zedung Düşüncesini teorik temel kabul edin, ancak bilinçli ve teşkilatl halk kitlelerinin silahlı mücudelesi ile halk ihti lalinin başarılacağına inanan, her an bunun için çalışan... Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'nin bir mensubu olarak bu 


Parti ile ilgili faaliyetlerinden ötürü 15 yıla 
mahkum Olmuş 1803 


sayılı af yasası gereğince 
1974 Temmuzunda tahliye edilmiştir." 


Bu girişten sonra M.Ali Öztürk'ün Söke'ye dön- 


düğü 1974 Aralığında Toprak-İş Sendikasının tüzüğünü hazırladığı, 


1975 Ocağında sendikanın tüzel kişilik kazandığı, bu sendikanın kurucularından birisinin de Ercan Enç olduğu, onun da TİİKP davasından hüs kümlü olduğu, Ali Arslan'ı Mehmet Ali Öztürk" 
ün çağırdığı, sendikanın teknik direktörlük görevini yüklenerek, Söke köylerinde örgütlenmeyi 


HALKIN SESİ 


sağlamaya çalıştığı, Mehmet Ali Öztürk'ün 1974 
Temmuzunda tahliye olmasından sonra Söke Lisesinde öğrenci Halil Kurnaz'a çengel atarak ona bir takım kitap ve broşürler verdiği, Ayrıca Aydınlık dergisinin çıkışını gösteren broşür ile 
26 adet Aydınlık dergisi 
verdiği, Halil Kurnaz'ın bu kitapları okuması ve sendikaya uğrayarak Ali Arslan'ın o direktiflerini yerine getirmesi için baskı yaptığı, onun da baskı sebebiyle sendikaya uğradığı, Sanık Bekir Turan sendikadan çıkarken, yapılan aramada sol yayınlar bulunduğu, Sazlı köyde Ali Arslan'ın evinde yapılan aramada bir takım sol yayınlar bulunduğu, Halil Kurnaz'ın evinde sol yayınlar bulunduğu, Toprak-İş Sendikasında ve sanıkların evinde yapılan aramada elde edilen kitap, broşür, gazete ve bildirilerin, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'nin yayım organlarınca yayımlanmış, Aydınlık yayınlarından ol- 


duğu, sendikada yapılan” 


toplantılarda işçilerin köylülerin sınıfsal mücadele yapabilecek seviye- ye ulaşmak için bilinçlenmeleri, bundan sonra düzeni zorla-savaşla degiştirmek gerektirdiği- nin anlatıldığı, gelenlere sol yayınlar ve Aydınlık dergisi verdikleri, sendikada elde edilen "köy çalışmalarında dikkate alınacak esaslar" isimli bro- 


şürün bulunduğu, belirtildikten sonra, elde edilen broşür ve kitaplardan, alıntılar yapılmakta, Toprak-İş Sendikası kuruluş bildirisi ve toplantılarda dağıtılan bildirilerle, komünizm propagandası yapıldığı belirtilmektedir. 
Bundan sonra Aydınlık dergisinin 41, 43, 48, 50; sayıları hakkında toplatma kararı verildiği belirtilip, sanığın tahliye olmasından sonra Toprak- 
İş OSendikasını kurup paravan olarak kullanarak, amaç dışı faaliyet yaparak 1961 Anayasası ile kurulu ekonomik ve sosyal düzeni yıkmak için illegal bir örgüte dönüştürdükleri bu sebeple TCK'nun 141/1-6 fıkralarını ihlal ettiği belirtilmiştir. 

Netice olarak Ali Arslan ile Mehmet Ali Öztürk'ün 141/1. maddeye göre diğer sanıklarınsa 141/5. maddeye göre cezalandırılmaları istenmiştir. : 

Kamu davası açan İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı 12 Mart' 
ta M.Ali Öztürk hakkında kamu davası açılmasını davanın esası olarak ele almış, Toprak-İş Sendikasının kurulmasını, sendika da bir takım sol yayınlar bulunmasını ve okunma sını, Aydınlık dergisi ve yayınlarının diğer sanıklarda bulunmasını kamu davasının açılmasının sebebi olarak görmüştür. 
Aynı delillerle Sâke Savcılığı örgütsel ilişkinin 


(1) 


delillerle tespitinin yapı- 


lamadığını belirtmesine karşılık, İzmir DGM Savcılığı örgütsel ilişkinin 


varlığını ileri sürmüş ve sanıkların cezalandırılma larını istemiştir. 

Bir kimsenin afla ortadan kalkan bir davasına, ya da mahkumiyetine dayanılarak, yola çıkmak ceza hukukunda kabul edilmeyen bir yoldur. 
O sebeple soruşturma- nın hareket noktası eski bir o mahkumiyete dayandığından sakattır. 

Bir takım sol yayınların bulundurulması da yasalara uygun olarak kurulan ve faaliyet gösteren Toprak-İş Sendikasının 
1961 Anayasası ile kurulu ekonomik ve sosyal nizamı devirmek için illegal gbir örgüte dönüştügünün delili gösterilemez. 
1961 anayasası düşünce 
özgürlüğünü getirmiştir. 
Hakkında toplatma kararı olsa bile sol yayın bulurndurmak suç değildir. 
Dosyada suç olarak nitelenen Aydınlık dergisi ase mahkum olmamış bu davanın açılmasından solma da uzun yıllar yayin hayatına devam etmiştir. Aydınlık Yayınları denilenlerin de durumu aynı. 

İddianamede yasal olarak yayınlanan bu yayınlarla gizli örgüt kurulduğu iddia edilirken bu yayınların TİİKP'nin yayın organlarına ait olduğu belirtilmiş, bunun varlığını kanıtlayan delilse gösterilmemiştir. Netice' olarak dava ve soruşturma TİİKPdavasından yargılanıp afla serbest bırakılan M.Ali Öztürk'ün aynı türden eylem içinde olduğu faraziyesine dayanmaktadır. 


(Devam edecek) 


lütfü oflaz 


Başlar ayak olsa!.. 


“Gel ulan" buraya diyecek ve mesela şu Hil: ton'un Amerikan barında içkisini keyifle yudumlayan mirasyedi beyefendiye aynı otelin mutfağında bulaşıkçılık yaptıracaksın.... 


Hayat neymiş anlasın kerata! 


Sonra elini sıcak sudan, soğuk suya değdirmeyen şu tüccar karısını kolundan tuttuğun gibi kendi evinin banyosuna sokacak ve köpürte 


köpürte bir güzel 


çamaşır 


yıkatacaksın... 


Hizmetçilik, çamaşırcılık yapmak nasıl olu- 


yormuş anlasın haspa! 


Derken efendim şu ' 


'toprak ağasını" pamuk 


tarlasına salacak ve kızgın güneşin altında çuvalçuval pamuk toplatacaksın... 


Irgatlık neymiş görsün hacıağa! 

Ağzındaki purosuyla “bugün kimleri soysam' diye oturmuş düşünen şu "emek sömürücüsü" fabrikatörü maden ocaklarına indirecek ve kö- 


mür çıkarttıracaksın... 


Yerin yedi-kat dibinde işçilik yapmak nasıl- 


mış anlasın köftehor! 


Durun daha bitmedi. 


Şu kuaför, defile-defile dolaşan cici hanımefendileri, kokteyl-kokteyl, gazino-gazino dolaşan şık beyefendileri et kuyruğuna, ekmek kuy- 


ruğuna sokacaksın... 


Soğukta, kuyrukta beklemek neymiş anlasın 


beyzadeler! 


Altlarındaki Mersedes arabalarıyla etrafa ca- ka satan şu "mutlu azınlığı" yağmurun, tipinin altında, otobüs-dolmuş sırasında bekletecek, saatlerce kıvrandıracaksın... 


Vasıtasızlık nemenem şeymiş anlasın otomo- 


bilzadeler! 


Veee... En sonunda da şu sermaye savunucusu kalemşörleri şömineli evlerinden alacak ve bir gecekonduya tıkacaksın... 


Ardından da soracaksın: "Savunun bakalım 


yine sermayeyi...” 


Savunabilirler mi acaba? 

Ah! Roller değişse ne olur sanki? 

Ayaklar baş olsa, başlar ayak olsa... 

İşçiler patron, patronlar işçi olsa... 

Asıl siz o zaman görün bugünkü "başların" 


feryadını! 
Yine lirler mi? 


başımıza düzen 


savunucusu kesi- 


Yoksa ellerine kazmayı-küreği dlip “yıkılsın düzen" deyip, düzenin beline kazmayı indirirler 


mi? 


Sırf bunu görmek için bile değer bunu dene- 


mek... 


Ayaklar baş, başlar ayak olsa... Ah bir olsa! 
Siz seyreyleyin o vakit gümbürtüyü!... 


BAYKAN SİİRT 


BiR iLGiLi KATIRLA KöYÜMÜZE ÇIKARSA HALİMİZİ GÖRÜR 


Burası Siirt İli, Baykan İlçesi Atabağı (Comani) köyü. 350 hanelik 4000 nüfuslu. Seçimler yaklaştığında yolu yapılan suyu gelen, can güvenliği sağlanan, köy 


odası yapılan, işlikler açılan, karakol kurulan, 
elektrik vs. gelen 1500 
oyun sahibi köy. 

Seçim uzak. biz gözden irak, biz unutulmuş, biz yorgun biz kırgın. 


1978 yılında 
faşistlerce katledilen 


ERHAN 
BİTLİSLİ 


arkadaşımızı ölümünün 

1.yılında saygıyla anıyoruz. 

O'nun iki süper devlete karşı yürüttüğü mücadele bizlere örnek olacaktır. 


Malatya DGB 


BAKI ÜNLÜ 


HÜSEYİN YA BUZ 


Arkadaşlarımız iki yıl önce bugün faşist cinayet çetelerince katledildiler, 

Onların anısını halkımıza layık doktorlar ve sağlık emekçileri olarak yaşatacağız. 

Yaşasın Gençliğin Devrimci Birliği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri C.T.F. Ebe Hemşire ve Laborant Lisesi Öğrencileri 


Kulakları çınlasın oy di- 


ye yalvaranların. Kulakları çınlasın gide gele köyü yòl yapanların. Yine geleceksiniz kandırmaya bizi. Hangi yüzle bilmem. Yirmi o yedi yıldır. İtalyan muhaciri gibi yaşamaktan biktik. 

Dağın başı burası beyler. Arazi yok. Tarımla uğraşsan, hayvancılık yapalım desen, kışlık yiyeceğini (o bulamazsın. 
Hayvanların kırılır, veteriner getiremezsin. Suya hasretliğimizi hiç sormayın. Defalarca ilgililere müracaat ettik. Gün oldu yalvardık. Gün oldu sızlandık. Dedik parmak kadar su ile bir ceşme başında kadınlırımız kar- da kışta nöbet beklemekten soğuk alıp ölüyorlar. 
Mezarlığın altırdan gelen su hastalık apıyor. 
Derdimize bir çare. 
Doktor geliyor., inceliyor, içilmesi çok tehlikelidir diyor. Durumu bildiriyoruz, ilgilenen kim? 
Şapkalıyız, fakiriz de. İşleri ne beylerin bizimle. 
Yol derdi, elektrik derdini hiç açmayacağııı. Belki bir ilgili tenezzül buyurur, katırla köye çıkar- sa, gözü ile görür. Tabii katıra binebilirse. 

İlle de geçim derdi. 
Bağlarımız vardı, aldığımız üç beş kuruşla idare edip gidiyorduk. Yarı tok, yarı çıplak. Onlar da değerinden düştü. 
Gençlerimiz yaz gelsin, Anadolu'da amelelik yapalım diye, aylak aylak gezerler. İşsizlikten... 


Atabağ Köyü Muhtarı 
Kasım Yüksekbağ. 


Bizler Doğum Evi 
Sağlık Koleji Okulunda okuyan bir grup öğrenciyiz. 

Birkaç örnek buradaki öğrencilerin yaşamı konusunda bir fikir verir sanıyoruz. 

Okulda pek çok giderin , parası öğrenciden toplanır. Okula gelen gazetelerin, kırılan eşyaların pardsını, en küçük bir törende bile giderleri öğrencilerden karşılarlar. 

Okulun bütün temizliği her hafta soğuk-kış demeden öğrenciye yaptırılır. Bütün katlar, öğretmenler odası, 


ELAZIĞ 3 
Öğrencileri bölen öğretmen 


istemiyoruz 


Devrim Ortaokulu şehrimizde bulunan beş ortaokuldan biridir. Mustafapaşa, Rızaiye, Yıldızbağları, Kırkdutlar, mahallelerinden öğrenciler okumaktadırlar. Bu mahallelerde Alevi ve Sünni yurttaşlar ortak oturmaktadır. Okulumuzda bu yurttuşların çocukları okumaktadır. 

Okulumuzun idaresine MHP'liler hakimdir. Müdürümüz Adnan Beydilli MHP'nin ileri gelen militanlarından biridir. MHP' 
li müdür ve öğretmenler öğrencileri bölmekte ve kargaşalık çıkararak öğrencilerin okumasını engellemektedir. 


ikinci sıeğitimi 


Birinci ve nıfların beden 


yaptırıyorlar 


sınıflar ve yemekhane öğrencilere yıkatılır. Yemekler yetersiz, ekmekler kurumuş. Çoğu gün masadan aç kalkıyoruz. 

Öğrencinin en ufak bir hatası bile büyütülür. 
yönetmelikteki . suçlara benzetilip, bir ceza vermeye çalışırlar. 

Bu sınıf tembel, bu sınıf çalışkan diye öğrenciler arasında ikilik çıkarmaya ve 3. ve 4. sınıflara ayrıcalıklı davranıp, bölücülük yapıyorlar. Büyük sınıfları küçük sınıflar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmak istiyorlar. 

Bazı istekler duyurul- 


öğretmeni ve Türkçe dersi öğretmeni de aynı şekilde propaganda yapmaktadır. Kendilerine karşı çıkan Öğrencileri de tehdit etmektedir. 
Bu iki öğretmen müdürden aldıkları derslerle öğrencileri birbirine kış- 


kırtmaktadır. Alevi ve 
Sünni diye böldükleri öğrencileri birbirleri- 


ne saldıktan sonra devrimci düşünceleri savunan öğrencileri dövmektedirler. 

Ayrıca bunlar dışarı" 
dan komando getirerek devrimcilerin oturduğu mahalledeki öğrencilerin yollarını kesiyor, tehdit ediyorlar. Yıldızbağları ve Kırkdutlar Mahallelerinden * gelen öğrencilere “bir daha 


duğunda "para yok" 
diyc geri çevirirler. Bunun yanı sıra, yeni örfülerle süslü tül perdelerle okula dışardan gelenlerin, gözünü boyamaya, bizleri uyutmaya çalışırlar. 

Bütün bunların yanı sıra hastanedeki çalışmalar eğitim-pratik adı altındadır. Oysa, emek sömürüsünden başka bir şey yok. Sabahları henüz ortalık karanlıkken servislere gideriz. Birkaç hemşirenin birden yapabileceği işleri tek birimiz yaparız. Eğer o serviste bir yardımcıya gerek yoksa ayak işlerinde kul- 


bu okula gelmeyin, sizi öldürürüz" diyorlar. 

Mustafa Gökçer ve 
Osman Tekin adındaki öğretmenler, "devrimci olduklarını bildikleri öğrencileri "anarşisttir" diyerek idâreye götürüyorlar ve dövüyorlar, İdareye giden her öğrenci dayak yemeyi göze almak zorunda kalmıştır. Öğrenciler idareye işkencehane diyorlar. 

Biz Devrim Ortaokulu öğrencileri olarak öğrenciler arasında bölücülük yapan öğretmenler istemiyoruz. Öğretmenlerin ırkçı, faşist propaganda yapmalarını istemiyoruz. 

Öğretmenler öğrencileri birleştirmelidir.  ! 

Devrim Ortaokulu 

Öğrencileri 


Okulun bütün işlerini, öğrencilere 


lanılırız. Bizi öğrenebileceğimiz değil, işe yaramayacak servislere verirler. 

Bu emek sömürüsüne karşı, bize verilen ücret 20-50 lira arasında ve zamanın çok gerisinde kalmış bir düzenlemeyle verilmekte. 

Ailelerimize asılsız iddialarla dolu yazılar gönderip onların bize olan güven ve sevgisini sarsma- ya, bizleri "yarın koyun olabilmek için" baskı yapmaya yöneltirler. 

Analar, babalar, kolejlerin, okul idarelerine görebildiğiniz her hatada uyarılarda bulununuz. 
Çocuklarınıza yardımcı olun. Bu baskı altında kişiliksiz insanlar olarak karşınıza gelmelerini istemiyorsanız, Çocuklarınızı destekleyin. 
Hangi koşullarda okuyup, kimlerden neden 


baskı gördüğünü araştırın. 


Doğumevi Sağlık 
Koleji Öğrencileri 


X 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


DOĞU PERİNÇEK 
Doğru 
Eylem 
Nedir? 


12,5 lira 
Canai Dağ TUR-DA. Hamam sokak No4 Cağalğiu İSTAN 


25 Ocak 1979 


Kamboçya'ya bir Yıldırım harekatıyla giren Vietnam tümenlerinin hızı kesiliyor. Devrimci Halk Ordusunun yürüllüğü gerilla 


savaşı, Vietnam'ın kayıplarını her geçen gün arlırıyor. 


Sranifurter Allgemeine 


Hanoi, Pnom Pen'i ele geçirmenin 


bir zafer olmadığını görmek zorundadır 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 


Federal Almanya'da yayınlanan Frankfurter Allgemeine gazetesi, işgalci Vietnam birliklerinin Kamboçya'da karşı karşıya kaldıkları yoğun direnişi ve düştükleri zor durumu anlatan bir haber yorum yayınladı. Yorumda şöyle deniyur: 


"Şimdi açıkça ortaya çıkıyor ki, Kızıl Kmer askerleri, Vietnamlıların işgalinden önce ormanlara çekilmişler ve bir direnme göstermeksizin, işgal birliklerinin ülkenin içle- 


TANKLARIYLA, 
UÇAKLARIYLA 
BİRAYDA 
ORTAYA 


ÇIKIVEREN ÖRGÜT: 


"Kamboçya 
Ulusal Kurtuluş 
Cephesi” 


"FUNSK” "~ 


15 Ocak 1979 tarihli Fransız "Le Nouvel Observateur" dergisi, Güney Doğu Asya muhabirlerinden Jean-Francis Held'in bir yazısını yayınladı. Yazıda, Kamboçya'da. Vietnam tarafından işbaşına getirilen kukla FUNSK örgütü ala- ya alınıyor. Yazıyı kısaltarak yayınlıyoruz: 


'Son zamanlarda Vietnam ve Kamboçya sınırında bulunma fırsatını yakalamış batılı gazeteciler, Vietnam'ın Kamboçya'ya saldıracağını çoktan beri biliyorlardı, Onlar için sürpriz olan, FUNSK'un aniden ortaya çıkışıydı, Kamboçya içinde, Kmer birliklerini devirebilecek kapasitede bir askeri gücün birdenbire ortaya çıkışı gerçekten tam bir mucizeydi. 

"Geçen Ağustosta, sınıra yakın Tay Ninh yolunda, sürekli olarak hareket hâlinde olan Vietnam ağır toplarını duyuyor, oraya buraya yönelen uçak ve helikopterleri açık seçik görüyorduk. Toplar ve çıkartma gemileri otların arasına, şuraya buraya gizlenmişti. Birkaç kez, bazıları acınacak durumda olan Vielnam tankları ile karşılaştık. Bunun açıkça bir savaş olduğu daha o zamandan belli idi. Vietnamlı dostlarımız, bize, genç kızıl Kmerlerin gerçekten de iyi savaştıklarını itiraf ediyorlardı. 

“Bizim yanımızda, içte de bir direnişin varlığından hiç söz etmediler. 
Ama yakın bir gelecekte böyle bir gelişmenin olacağını söylüyorlardı Bu sıralarda, Vietnam, Kamboçya topraklarında 10-20 kilometre geniş liğinde bir tampon bölgeyi işgal et mişti bile, Ama onlar, herkesin bil diği bu gerçeği, sürekli olarak inkar ediyorlardı, 'Pol Pot — İeng Sary kliğinin saldırılarına karşı milli topraklarını savunmak için" orada bulunduklarını iddia ediyorlardı. Ya; kılmış köyler katledilmiş siviller gör dük. Fakat Pol Pot'a karşı direniş olduğuna dair hiçbir emare görme- 


Bir aylık mazisi olan kukla örgülün, kukle yöneticisi Heng 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


dik. Oysa, silahlı bir direnişin varlığını ispat etmede, Vietnam'ın büyük siyasi çıkarı vardı. 

“Gerçi, 203. Bölge diye anılan bir yerden ve burada So Phim diye birisinin yönettiği çetelerden söz edildiğini duyduk ama, resmen kimse bize böyle bir şey söylemedi. Bulunduğumuz yere yakın olan Papagan Gagası bölgesinde de çetelerin var olduğu söylenmişti ama ısrarlı sorularımıza rağmen, bu söylentiler de doğrulanmadı 

“Ve şimdi, daha aradan bir ay bile geçmeden, Heng Samrin diye tanınmamış birinin başkanlığında ve lanklarla, uçaklarla silahlanmış FUNSK ortaya çıkıverdi! 

“Yine aynı bölgede, Suoi Vop'la bir Kamboçyalı mülteci kampını gezdik. Bu insanlar, Vietnam'ın işgal ettiği Kamboçya topraklarından getirilmişlerdi. Kamptaki gençlerin aylak aylak gezdiklerini görünce şaşırdık. 
Madem, Kamboçyalı yöneticilere karşı bir direnişin olduğu iddia ediliyordu, bu gençler neden bu direnişe kalılmıyorlardı da burada gezinip duruyorlardı? 

“Gençlere yaklaştık ve direnişçi leri görüp görmediklerini, hiç değils onlardan bahsedildiğini duyup duymadıklarını sorduk. Bu söz konusu çeteler köylere hiç yaklaşmadan savaşacak değillerdi ya, Bunları mulla- ka bir gören, duyan olmuştu. Nitekim, gençler sorumuza 'evet' diye cevap verdiler, 'bir direnişin olduğu nu biliyoruz. 

'— Nereden biliyorsunuz? 

”* Hanoi radyosundan. 


u 


Hanoi yönetimi, Pnom Pen'e sadece revizyonist 


basının gitmesine izin veriyor 


DIŞ HABERLER 


SERVİSİ 
Vietnam yönetiminin, işgal altındaki Pnom 


Pen'e, revizyonist ülkelerin gazetelerinden başka hiçbir gazetecinin girmesine izin vermiyor. 
Kamboçya'daki işgalin ve işgalden sonra meydana gelen olayların objektif bir biçimde yansıtılmasını o engellemeyi amaçlayan bu tutum çeşitli ülkelerin gazetecileri ve haber ajansları tara- 


fından tepkiyle karşılandı, 


Örneğin, Hanoi yönetimi, Fransız revizyonist Komünist Partisinin yayın organı Humanite'nin muhahirine Pnom Pen'e giriş izni verirken,dünyanın en büyük haber ajanslarından olan Fransız Basın Ajansının (AFP) muhabirlerini Kamboçya'ya gölürmedi. 

Pol Pot yönetiminin ülkede siyasi hapishaneler inşa ettigin: ve hu hapis- 


hanelerde işkence ile öldürülmüş insan cesetleri ne rastlandığına dair yalan haberler yayan Hanoi'nin bu son tutumu, yabancı gazeteciler arasında kuşku yarattı. 

Şimdiye kadar, iki grup halinde Pnom Pen'e gölürülen gazeteciler şu ülkeleri temsil ediyorlar: Sovyetler Birliği, Doğu Almanya, Macaristan, Çekoslovakya, Küba. Ayrıca Japonya ve Fransız revizyonist o partilerinin yayın organları. 


rine kadar girmelerine izin vermişlerdir. 

"“Kamboçya'nın birçok bölgesinde süren şiddetli çarpışmalar, Pol Pot'un birliklerinin ne yenildiğini, ne de savaşma yeteneğini kaybettiğini göstermektedir, Ülkenin çok yerinde, özellikle Kuzey Doğu Kamboçya' 
da Mondolkiri'de, Güney 
Doğu Kamboçya'da Takeo'da, Siyam Körfezi bölgesinde ve özelliklede Siso-Fon ve Battambang kentlerinde (çarpışmalar bütün hızıyla sürüyor. Liman kenti Kompong 
Som'da da öyle, Pol 
Pot'un kenti ele geçirmekten ziyâde, Vietnamuların ikmal yolunu kesmeyi amaçladığı . görülüyor, 


“Kızıl Kmer ordusu kumandanları, bazen 
Tayland sınır muhafizlaxıyla ilişki kuruyorlar. 
Yaralı askerleri ve çocuk - ları gerektiğinde Tayland'a geçirmek için. Bu kumandanlar (o şaşılacak derecede yüksek bir morale sahip. Ne kadar uzun sürerse sürsün, Vietnamlıları ülkeden kovuncaya kadar savaşacaklarını belirtiyorlar, Yeter ki cephaneleri olsun, 


"Pnom Pen'in düşüşünü, tarihi bir zafer olarak ilan eden Hanoi, şimdi bunun bir zafer olmadığını görmek zorundadır. 
Kamboçya'daki Vietnam birlikleri daha şimdiden ikmal zorluklarıyla-karşı karşıya bulunuyorlar. 
Birliklerini geri çekecekleri yerde, yeni birlikler göndermek zorunda kalıyorlar. Geçmişteki Amerikalılar gibi, şimdi Vietnamlılar da tanımadıkları yapancı topraklar üzerinde bulunuyorlar 

“Kamboçya'nın stratejik bakımdan önemli adası Kong'un önüne dizilen 2 Vietnam savaş gemisi, çıkartma gemileri ve üzerinde Rusça yazılar bulunan sandıklar, Vietnamlı birliklerin Kamboçya'ya girdiğine dair en inkar edilmez delillerdir. Kamboçya'ya girdiğini istediği kadar inkar etsin, 80-100 bin askeri ve 100 kadar Rus tankını 


dünyanın gözlerinden saklayama? 
Vietnam bir yıldırım 


darbeyle Pol Pol ordusu nu  dağıtacağını o hesap 


etmişti Ancak yanıldı 


JOHANNESBURG 


Zimbabve'den (Rodezya) kaçacak ırkçı beyazlar için Güney Afrika'da üç büyük çiftliğin kurulduğu bildirildi 

“Johannesburg Star" 


jandarması olmayı amaclamiyoruz” 


WASHİNGTON 

ABD Başkanı Jimmy 
Carter Salı gecesi Temsilciler Meclisi iie Kongre- nin ortak toplantısında yaptığı konuşmada, 
ABD'nin dünyanın jandarması olmayı amaçlamadığını söyledi, Dünya- 


© 'SALT'ın imzalanacağını umuyorum. 

Ancak kontrolü mümkün olmayan ve güvenliğimizi tehlikeye sokacak bir anlaşmaya imza atmayacağız” 


Ardı arkası kesilmeyen İsrail bombardımanlarından arta kalan Sur kenti 


hI 


İSRAİL BOMBARDIMANI GUNEY LUBNAN'DA BÜYÜK MÅL VE CAN KAYBINA YOLAÇTI 


LÜBNAN, İSRAİLİ (| 
BM NEZDİNDE PROTESTO ETTİ 


@ BM Güvenlik Konseyine verilen protesto mektubunda, Konseye üye beş ülkenin İsrail'e baskı yapması istendi 


AJANSLAR 
Lübnan Hükümeti, İsrail'in Lübnan'ın güneyini bombalamasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreter Kurt Waldheim nezdinde protesto etti, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinde Güvenli Konseyine ve Genel Sekretere verilen protesto mektubunda, İsrail'in Birleşmiş Milletler yasalarını çiğneyere Lübnan egemenliğini ihlal ettiği belirtildi. Saldırının ülkenin güneyinde büyük maddi hasar ve can kaybina yol açtığı kaydedilen protesto mektubunda, Güvenlik Konseyi üyesi beş ülkenin, saldırılarına son vermesi için İsrail'e baskı yapması istendi. 


YAMANİ: "YENİ BİR ORTA DOĞU SAVAŞI, ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA YOL AÇABİLİR" 


Öte yandan Suudi Arabistan Petrol Bakanı Şeyh Ahmet Zeki Yamani, Orta Doğu'da yeni bir silahlı sürtüşmenin Üçüncü Dünya savaşına yol açabilecek gerçek bir tehlike olacağını söyledi, 

Kanada Televizyonunda yayınlanan konuşmasında Yamani, ABD ile Sovyetler Birliği'ne değinerek şöyle üedi; 


gazetesinin verdiği habere göre, bu çiftliklerir kurulması Güney Afrika' 
daki ırkçı rejimin, Rodezya'daki beyazları kurtarmak için hazırladığı planın bir parçasıdır. 
ABD ve İngiltere tarafın- 


dezya'dan 


“Sahneye diğer etkenler çıkmaktadır. Bu kez 1973—74'deki gibi küçük bir savaş olmayacak ve belki de vame Dünya Savaşı çıkabilecekir, 

İsrail'in 23 Ocaktaki bombardımani sırasında, dört kişinin öldüğü ve 22 
kişinin de yaralandığı bildiriliyor. 
Ayrıca şiddetli bombardımanlar yüzünden Nebatiye kasabasında büyük yangınlar çıktı. 


DAYAN "GÜVENLİK" 
NEDENİYLE YENİ YERLE ŞİM MERKEZLERİ KURDUKLARINI 

İDDİA ETTİ 


Bu arada bir açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Dayan, işgal ettikleri Arap topraklarında "güvenlik'' nedeniyle yeni yerleşim merkezleri kurduklarını iddia etti. Dayan, İsrail işadamları ile yaptığı görüşmede, "kendimizi savunacak bir biz varız' şeklinde konuştu. İsrail Dışişleri Bakanı, bu tutumlarının, Mısır'la yapılan barış görüşmelerine olumsuz etki yaptığını kabul etti, Ardındanda şu iddiayı ileri sürdü: "Ancak, kimse bizim intihar etmemizi de bekleyemez, 


Sıyah halkın mücadelesi karşısında, Rodezya'daki beyazlar her gün üçer-beşer ülkeyi terkediyorlar. Onlara yardım elini de kader ortakları Güney Afrikalı ırkçılar uzalıyor. 


Zimbabve'den kaçan ırkçı beyazlar, için Güney Afrika'da üç çiftlik kuruldu 


dan da desteklendiği bildirilen bu planda, .Rokaçacak beyazları kurtarmak amacı ile,bir hava köprüsü kurulması da öngörülüyor. 

Güney Afrika ve Rodrzya'daki ırkçı rejimler 


Rodezya'daki 


diği belirtiliyor. 


arasında var olan dayanışmanın, son zamanlarda daha da sıkılaştığı, özellikle de Güney Afrika'nın ırkçi rejimin geleceği konusunda bir ağabey tutumuna gir- 


ABD KONGRESİNİN VE TEMSİLCİLER MECLİSİNİN ORTAK TOPLANTISINDA KONUŞAN 


nın çeşitli bölgelerindeki çatışma ve uyuşmazlıkla rın barışçı yollardan çözülmesini istediklerini bildiren Carter, Kıbrıs'ta da sorunun : toplumlararası görüşmelerle çözülmesi için hükümetinin her türlü çabayı gösterdiğini sözlerine ekledi, Carter, Orta Doğu'da Mısır sile İsrail arasında bir barış anlaşmasının imzalanması için "ABD'nin nüfuzunu kullanmaya devam edeceğini"' belirtti. 


SALT 


Konuşmasmda Sovyetler Birliği ile ilişkiler konusuna da değinen 
ABD Başkanı, bir yandan iki ülke arasında Stratejik Silahların Sınırlandırılması Anlaşmasının (SALT) imzalanacağını umduğunu söylerken diğer yandan da kontrolu mümkün olmayan ve ülkesinin güvenliğini tehlikeye sokacak bir anlaşmaya imza atmayacaklarını belirtti, 

Carter 1979-1980 bütçe tasarısını savunurken, dış yardımlarda ve savunma harcamalarında öngörülen artışın, ABD'nin taahhütlerini yerine ge- 


tirmesi için zorunlu otdu 


ğunu söyledi ve bütçenin onaylanmasını istedi, 
ABD Başkanı ekonomik alandaki amaçlarının, enflasyonu önlemek ve dolara istikrar kazandırmak olduğunu belirtti, 


Batıya göç eden 
Sovyet violonisti Rostropoviç: 


"Sovyet yurttaşlarının yararlandığı haklar, kafese kapatılmış hayvanların haklarına benziyor” 


WASHÍNGTON (AA) 


Sovyetler Birliği'ni terkederek Batıya göç eden Rus Violonosti Rostropoviç, Sovyet yurttaşlarının yararlandığı hakları "kafese kapatılmış hayvanların" haklarına benzetti. Washington Ulusal Senfoni Orkestrası Şefi olan Rostropoviç, Moskova Filarmoni Orkestrasının ABD ve Kanada'ya yaptığı turneye, bu orkestrada violonist olan kızkardeşinin katılması- nın yasaklandığını açıkladı. Rostropoviç yaptığı basın toplantısında, kendisinin Sovyetler Birligi'nde sanatçılara uygulanan baskılara karşı mücadele ettiğini, bu yüzden de kızkardeşinin Sovyet hükümeti tarafından rehin alındığını söyledi. 
Kızkardeşi Veronica'nın daha önceki bütün turnelere katılmış olduğunu da hatırlatan Rostropoviç şöyle dedi: 


"Rehine alma sistemini bulma nişanını, Sovyet hükümetinin mi, yoksa tedhişçilerin mi alacağını bilmiyorum. Ancak gerçek şu ki, bu-sistem, benim ülkemde çok iyi düzenlenmiştir." 


Violonist Rostropoviç eşi soprano Galina Viçnevska'yla birlikte 1974 
yılında Batı'ya kaçmıştı. 
Sanatçı çift, geçen Mart ayında Sovyet yurtlaşlığından çıkarılmıştı. 


İran'da 


şeytan pususu... 


ünyası 


Reha Akbay 


“Homeyni gelirse hepinizi kesecek" propagandasıyla İran'ın sünni ve şii halkı arasına nifak sokmaya çalışan Tudeh. . . 

İlk kez Homeyni'yi hedef alan sloganlarla halka saldıran Şeytan partisi taraftarları, . . 

Azerbaycan sınırında pusuda bekletilen Moskovacı Gulam Yahya kuvvetleri... 

Irak ve Türkiye'den sonra şimdi de İran" daki Kürtler arasına salınan Talabani... 

Sovyetler Birliği tarafından boşaltılan, İran sınırındaki Azerbaycan köyleri... 


Afganistan-İran sınırında, gitgide hareketlenen Afgan askeri birlikleri. . . 

“İran'ın içişlerine karışan, Bizimiçişlerimize karışmış sayılır" diye yükselen Sovyet ve Afgan tehditleri, . . 


#* 


* 


Yeni bir İran doğuyor. Özgür, kendi kaderi - ni kendi ellerine almış, yeni bir İran. Şah rejiminin bütün kalıntıları birbirtardına devriliyor. 
Kalanlar ise, çaresizlikten ne yapacaklarını bilemez durumda, Son bir gayretle şurada bura- de halkasaldırıyor, iyiden iyiye kısalan ömürlerini uzatmaya çalışıyorlar. Ama nafile. 

Pekiyi diyelim, Bahtiyar da savrulup gitti ve halkın desteğini kazanmış bir iktidar kuruldu; bu İran'da dişediş mücadelenin artık sona erdiği anlamına gelir mi? 

Hayır. Tersine, İran halkı daha da zorlu mücadeleleri yaşayacağı bir döneme giriyor. Peki nedir, İran halkını bu yeni dönemde bekle - yen? ABD ve Şah'ın yeni bir hamlesi mi? Sanmıyoruz, Böyle olsa bile, İran halkı bununla sınırlı bir adımı boşa çıkaracak, kısa sürede bertaraf edecek kadar deney sahibi. Üstelik uluslararası koşullar da böyle bir adım için elverişli değil. 

İran'ın başına bugün bunlardan daha da büyük bir kabus çökmeye hazırlanıyor. Bu, Rusya. Özgürlüğün bu en büyük düşmanının burnunun dibinde özgür bir iran yükseliyor: Yeni Çarlar için bundan "katlanılması zor" bir şey olabilir mi? 

Halka dayanmayan varlığını bütünüyle emperyalist tahakküme bağlamış bir yönetim, Şah'ın İran'ı, Rusya'nın hegemonya ve yayılma faaliyetleri için elverişli bir zemin yaratıyordu. Ama bu defa iş değişiyor. Yeni İran, halkın İran'ı, Rusya'nın bu adımlarına set çekeceği gibi, bölgedeki koşulları hızla Yeni Çarların aleyhine değiştirecek. İşte Moskova buna katlanamaz. Ne yapıp yapıp, böyle bir İran'ı altetmeye çalışacak. Yazının başında- ki hatırlatmaların da gösterdiği gibi, Brejnev, İran halkını yeni bir felakete sürükleyebilme- nin hazırlıklarını yapıyor. Üstelik bu defaki, eskisinden çok daha hummalı ve gözükara bir hazırlık, 

Mezhep kışkırtmalarının, askeri sınır harekatlarının, Tahran'daki gövde gösterilerinin ve ardı arkası kesilmeyen tehditlerin altında yatan gerçek işte bu. 


hareketinin başarıya ulaşamayacağı gerçeği İran'da da kendisini dayatıyor. Ve bugün, İran'ın birliğe, her zamankinden daha çok ihtiyacı var. 

Bahtiyar'a gelince. Bugün, Moskova'nın İran'la ilgili adımlarına en uygun düşen yönetim hangisidir, diye sorulsa, buna verilecek cevap, Bahtiyar hükümetidir. Çünkü Bahtiyar hükümeti, daha işin başında tecrit olmuş, zay“ bir hükümettir ve üstelik Şah'ı temsil ettiği için de, İran'ın milli birliğinin önündeki engeldir. 

İşte bu nedenle; Bahtiyar hükümeti yıkılmalıdır. İran halkının mücadelesi açısından son derece hayati bir sorundur: Sadece Şah' ın bütün kalıntılarını silip süpürebilmek için değil, bundan daha da önemlisi, Rusya'nın karşısına, yumruk gibi birleşmiş otuz beş milyonla dikilebilmek için! 


n TUZA ZAM 


Doğu Avrupa ülkelerinde 1979, yüksek fiyat artışlarına sahne olacak 


FRANKFURT (ÖZEL) 

Macaristan'da 1 Şubat 1979'dan itibaren, çeşitli maddelerin perakende satış fiyatlarına büyük bir zam yapılacak. Buna göre pirinç yüzde 50; sigara yüzde 33,3, bira yüzde 20, bisiklet ve diğer bazı tüketim malları yüzde 15 ile 50 arası, seramik, banyo, mutfak ve tuvalet levazımatı -yüzde 40, kireç ve diğer inşaat malzemeleri yüzde 20, çamaşır makinası ve hava gazocağı yüzde 20, benzin yüzde 25, gazete ve diğer kırtasiye malzemeleri fiyatları yüzde 50'lik bir zam görecek, 

Bilindiği gibi, bundan önceki senelerde enflasyon oranının yüksek olması nedeniyle Macaristan'da işçi ücretlerine zam yapılmamıştı, Bu durumda, perakende fiyatlarına yapılan son zam, işçi ücretleriyle eşitlenemeyecek duruma geldi. Bunun sonucunda, kötü beslenme koşulları tüm ülkedeki çalışanların önüne dev bir canavar gibi dikiliyor. 

İnşaat malzemelerine yapılan zam ise, sadece kırlık alanlarda yaşayan halkın değil, endüstri merkezlerin - de oturan ve düşük fiyatla ev yaptırmak isteyen işçilerin de belini bükecek, Kısa bir süre önce yürürlüğe giren ve otomobil alabilmek için tüm fiyatın yüzde ellisini peşin ödemek ve iki üç sene beklemek zorunluluğunu öngören kanun, iş gücünü satarak geçinebilen halk için hiçbir yarar sağlamayacak. Bilhassa Sovyetler Birliği'nden ithal edilen mallara (Benzin, otomobil ev aletleri) yapılan zamdan elde edilen kâr,doğrudan doğruya Sovyet firmalarına gidiyor, Macaristan'ın Sovyetler Birliği'ne olan dış ticaret borcu, 1970 yılın- dan beri ödenmek bir yana, gitgide büyüyor, Son senelerdeki istatistiklere bakılacak olursa, Sovyetler Birliği'nin Macaristan'a ihraç ettiği malların fiyatlarının arttığı, buna karşılık Macaristan'dan ithal ettiği malların fiyatlarının ise ucuzladığı görülüyor. 


ZAMDAN DİĞER REVİZYONİST ÜLKELER DE NASİBİNİ ALACAK 


Avrupa'daki kaynaklar, temel ihtiyaç maddelerine yapılan zammın sadece Macaristan'la sınırlı olmadığı» nı, diğer revizyonist ülkelerin de aynı durumla karşı karşıya olduğunu belirtiyorlar, 

Nitekim, enerji ve petrol ürünlerinde zam yapmaya hazırlanan Çekoslovak hükümeti , içki fiyatlarına daha şimdiden yüzde 25'lik bir zam yaptı. 

Polonya'da ise benzin ve gaz fiyatı yüzde yetmiş- beş gibi çok vüksek bir oranda artırıldı i 


—işçi-sendika 
2500 TES-iş üyesi 
ekonomik baskı 

yoluyla Yeni Ges-İş'e 


geçmeye zorlanıyor 


© DSİ Genel Müdürlüğünde çalışan işçilerin, işkolu sözleşmesinden yararlanmasını önlemek için, Genel Müdürlük sözleşmenin 5/a maddesinin iptal «dildiğini öne sürdü 


© Deniz Baykal ve Önder Sav” 


p ANKARA (ÖZEL) 
“DSİ işyerlerinde çalışân TES-İş üyesi 2500 
civarında işçi ekonomik baskı yoluyla Yeni Ges- 


İş adlı sendikaya geçmeye zorlanıyor. 

DSİ Genel Müdürlügünde çalışan ve TES-İş üyesi olan işçiler şim- 


Bahçelievler EGO' daki 


ölümler sert tepkilere 


yolaçtı 


E. ANDAŞ: 

"İKİ KİŞİNİN 
ÖLÜMÜİŞ | 
KAZASI DEĞİL,£ 
CİNAYETTİR!” 8 


diye kadar TES-İş'in işkolu seviyesinde imzaladığı sözleşmeden yararlanabiliyor ve beş aydır ücretlerini bu sözleşmeye 


Ertan Andaş 


© Andaş, olaydan toplusözleşme hükümlerini uygulamayan EGO işvereninin sorumlu olduğunu söyledi 


© Önlem alınmazsa, Genel-iş yurt çapında direnişe geçecek! 


ANKARA (ANKA) 


. Genel-İş Sendikası önceki gün Bahçelievler'de meydana gelen ve bir Genel-İş üyesi işçi ile bir komserin ölümü ve 17 kişinin zehirlenmesi ile sonuçlanan olayın iş kazası değil, korkunç bir cinayet olduğunu savun- ve olayın tek sorumlusunun "“EGOyişvereni" olduğunu belirtti. 

Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Ertan Andaş yaptığı agıklamada şun- 


du 


ları söyledi: 


"Ülkemizde büyük boyutlara ulaşan ve adına iş kazası denilen olaylar aslında iş kazası değil, korkunç bi- 


rer cinayettir. 


Bu olaylar öyle büyük boyutlara “ulaşmıştır ki, son bir yıl içinde binlerce işçi, işverenlerin gerekli önlemleri almaması nedeniyle yaşamlarını nı yitirmiş onbinlercesi sakat kalmıştır. 


Tüm Hükümet ve Sıkıyönetim yöneticilerini son bir kez daha uyararak bu tür olaylara karşı gerekli ve köklü önlemler almaya çağırıyoruz." 

Andaş geçen günkü olayın tamamen EGO işvereninin toplusözleşmede belirtilen önlemleri almamasın- dan meydene geldiğini belirterek, Ankara'daki Havagazı şebekeleri ile reglaj istasyonlarının üretkenliklerini kaybettiklerini, çürüdüklerini uzmanlık gerektiren yerlerde düz işçilerin 


çalıştırıldıklarını açıkladı. 


Andaş işçilerin yerin 4 metre altındaki kuyularda çalışırken tek bir halatlarının bile bulunmadığını, hava 


deliklerinin açılmadığını, Bahçeliev- 


ler'deki reglaj onarımının üç gün önceden bilinmesine rağmen EGO işvereninin önlem almadığını gaz basıncıdüşürmesi gerektiği halde, düşürmediğini de belirtti. 


Diyarbakır Ünal Pastanesi işçileri Doğu Anadolu'da patronların sendikalara karşı düşmanca tavırlarına rağmen başarılı bir mücadele yürütüyorlar. Dev-Oleyis Sendikası bir süre önce Şeyhmus Pastanesinde de mücadeleye girmiş ve işçilerin haklarını almıştı. Unal Pastanesi işçilerinin başarısı aynı işkolunda çalışan binlerce işçiye işık tutacak. 


İşverenin yasa dışılokavtı sonuçsuz kaldı 


Diyarbakır Ünal Pastanesi grevi başarıyla sürüyor 


© Dev Oleyis Sendikası, işçileri bütün olanakları ile sonuna kadar destekleyeceklerin açıkladı 


© Dev Yapı-iş Sendikası da Ünal Pastanesi grevini destekliyor 


.DİYARBAKIR (ÖZEL) 


Diyarbakır Unal Pastanesi işçileri işverenin yasa dışı lokavt uygulamasına karşı ay başmdan beri oturma grevi yapıyorlar. 

Ünal Pastanesi işçileri bir Süre önce Dev-Oleyis Sendikasında oörgütlenmişler ve sendika, işvereni toplusöz leşme görüşmelerine çağırmıştı. Ancak bu çağrıya cevap vermeyen işveren işyerinde çalışan 20 işçinin işine son verdi. Sendika bu yasa dışı lokavta itiraz etti ve Bölge Çalışma Müdürlüğü de işverene bir bildirim yaparak bu kanunsuz lokavtın kaldırılmasını istedi. İşveren bu bildirime uymadığı 


için durum savcılığa intika! 
ettirildi. 

Dev Oleyis (Doğu Bölgesi Devrimci Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Adem Firit konu ile ilgili olarak gazetemize şu açıklamayı yaptı: 

«sendikamız lokavtın kaldırılması için Diyarbakır Asliye Hukuk İş Mahkemesine başvurmuştur. Üyelerimizin mağduruyetini gidermek için sendikamız tüm olanakları kullanmaktadır. 

Şeyhmus Pastanesindeki zaferimizin Ünal Pastanesinde de gerçekleşeceğine inancımız tamdır. Ve yine bu inancımız ve revizyonistlerin maceracıların, patrontarın 


tüm saldırı ve baskılarını yerle bir edecek, Milli Kurtuluş ve Halk Demokrasisi mücadelemizde kutsal yerimizi alacağız." 


DEV YAPI İŞ ÜNAL 
PASTANESİ İŞÇİLERİNİ DESTEKLİYOR 


Öte yandan Doğu Bölgesi devrimci Yapı İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Ali Ergün de bir açıklama yaparak Ünal Pastanesi işçilerini desteklediklerini açıkladı. 

Ali Ergün Ünal Pastanesi işverenin sigorta primi kaçakçılığı yaptığını da belirterek, Ünal Pastanesindeki mücadeleyi maddi ve manevi olarak sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. 


göre alıyorlardı. Ancak geçtiğimiz günlerde DSİ Genel Müdürlüğünün gönderdiği bir teleks emriyle işyeri yetkisinin Ges-İş'e ait olduğu yerlerde çalışan işçilerin TES-İş'in işkolu sözleşmesinden yararlanamayacağını bildirmesi üzerine 
2500 kadar işçi Yeni 
Ges-İş'e geçmek zorunda kaldı. 


YETKİ KİMDE? 

Bugün DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 230 işyeri vardır. Bu işyerlerinin 200'ünde TESİS, 20 kadar işyerinde Ges-İş, 3 
işyerinde Enerji-İş ve 1 
işyerinde de DİSK'e bağl Tek Ges-İş yetkilidir. 
Ancak, şu anda, Ges-İş'in işyeri yetkisine sahip olduğu 20 işyerinde çalıgan üyelerin tümü de Gesş'ten istifa etmiş ve TES-İş'e üye olmuş durumdadır. 

Ges-İş yöneticileri, sözkonusu 20 işyerinde yetkiyi kaybetmemek için 1.3.1978 tarihinde yenilenmesi gereken toplusözleşmeyi feshetmemiş ve sözleşme bir yıl kendiliğinden uzamıştır. 


Öte yandan, TES-İş Sendikası, işkolu yetkisine dayanarak imzaladığı sözleşmenin o5/a maddesine dayanarak 
DSİ'de çalışan tüm üyelerinin sözleşmeden yararlanmasını sağlamaktadir; DSİ Genel Müdürlü” 
ğü, yeni uygulama ile, bu hakkı ortadan kaldırmaya ve, TES-İş'in işkolu sözleşmesinin 5 /a maddesinin iptal edildiğini öne sürerek Yeni Ges-İş'e üye olmadıkları takdirde ücretlerinin 2000 ile 3000 
lira arasında düşürülerek ödeneceğini söylemektedir 

Bu konuda bir bildiri yayınlayan Yeni Ges-İş ise, işçilere 10 Ocağa kadar Yeni Ges-İş'e üye olmadıkları takdirde TES-İş'in 1976'da imzaladığı 


Tes-İş Genel 
Başkanı 
Orhan Erçelik: 


“Enerji sektörü, acemi nalbantların 


© Erçelik, uyarılara rağmen1978' de planlanan yatırımların gerçekleşmediğini söyledi 


ANKARA (ÖZEL) 
Tes-İş Genel Başkanı 
Orhan Erçelik Tes-İş Federasyonu Başkanlar ve Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı açış konuşmasında "enerji sektörü acemi nalbantların elinde kalmıştır"' dedi. 
Sektörün yatırımcı ve üretici kuruluşları olan 
DSİ ve TEK'in 1978 hizmetlerinin başarısız bir görünüm sergilediğini belirten Erçelik, plahlanan yatırımların gerçekleştirilemediğini söyledi. 
Erçelik sendika ve enerji (o işçileri olarak 
1978 yılının başından beri Türkiye'nin karanlıkta kalma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu defalarca tekrarladıklarını ancak uyarılarına kulak asılmadığını belirtti. 
Erçelik ayrıca, 40 bini aşkın enerji işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin kamu yöneticilerinin artık açıkça bilinen tutum ve davranışları dikkate alınarak yürütüleceğini söyledi. 


l ın Yeni Ges-İş” in DSİ” ye sokulması için çalıştıkları öne sürülüyor Yeni Ges-İş, TKP” nin güdümünde karanlık bir sendika olarak biliniyor 


sözleşmeye göre ücret alacaklarını söylemiş ve istifa çağrısı yapmıştır. 
İşçiler, gerek DSİ Genel rapun gerekse Yeni Ges-İş'in bu açıklamaları üzerine üyesi oldukları TES-İş'ten istifa- ya ve Yeni Ges-İş'e üye olmaya başladılar. 
HUKUKİ 
DAYANAKTAN 
YOKSUN 


DSİ Genel Müdürlüğü, işçilerin kazanılmış haklarını geri alma yönündeki bu uygulamaya hukuki dayanak olarak; 
TEK Genel Müdürlüğü ile TES-İş Sendikası arasında çıkan uyuşmazlıkla ilgili olarak Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesinin verdiği kararı göstermektedir. 

Bilindiği gibi, DİSK'e bağlı Tek Ges-İş Sendikası, TEK Genel Müdürlüğü ile TES-İş Federasyonu arasında imzalanan işkolu sözleşmesinin 5/a maddesinin iptali için dava açmış, dava madde- nin iptali ile sonuçlanmıştı. Bunun üzerine Yeni Ges-İş Sendikası da sözkonusu kararı emsal göstererek DSİ Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunmuş ve DSİ işyerle- 
“inde TES-İş'in yaptığı .özleşmenin durdurulmasını istemişti. 

DSİ Genel Müdürlüğü hukuk müşavirinin, sözkonusu mahkeme kararının TEK Genel .Müdürlüğü için verildiği, DSİ işyerlerinde uygulamanın durdurulmasının söz konusu olmadığını belirtmesine rağmen, DSİ Genel Müdürü Samim Öztek gönderdiği teleks emriyle bütün DSİ işyerlerinde uygulamanın durdurulması yolunda talimat verdi. 

Konuştuğumuz TES- 
İş yöneticileri, bu uygulamanın kanunsuz olduğunu, TEK ile ilgili kararın, DSİ'de uygulanamayacağını, ayrıca, işçilerin 
5 aydır aldıkları ücretin 
geri alınmasının mümkün olamayacağını, bu hakkın "'müktesep hak" haline geldiğini belirtiyorlar. 

YENİ GES-İŞ ADLI 
KARANLIK SENDİKA 

DSİ işçilerinin ücret tehdidi ile üyeliğe mecbur birakıldıkları Yeni Ges-İş adlı sendika DİSK' 
in adını kullanarak güçlenmeye çalışan karanlık bir sendikadır. 

1978 yılında kurulan 
bu sendikanın kurucuları eski Ges-İş'in yönetim kuruludur. Ges-İş yöneticileri, sendikayı mali bakımdan çökerttikten sonra, icra borçlarından kurtulmak, aynı zamanda işçilerin Ges- 
İş adına karşı duydukları tepkiyi de yok etmek amacıyla sendikanın adını değiştirme ve 
Yeni Ges-İş adıyla faaliyet yürütme yoluna gitmişlerdir. Yeni Ges-İş, bir isim değişikliği ile Ges-İş'in borcunun reddedilmesi ama üyelerinin anlaşılmaz bir şekilde yeni sendikaya aktarılmasıyla kurulmuş karanlık bir sendikadır. Yönetiminde, bazı CHP'li kişiler bulunmakla birlikte, sendika tamamen sahte TKP'nin güdümünde faaliyet göstermektedir. 

İLERİCİLİK ADINA 

"TKP"YE DESTEK 

Öte yandan, öğrenildiğine göre, DSİ işyerlerine Yeni Ges-İş'i sokmak için girişilen bu faaliyet, hükümet içinde bazı bakanlar tarafından da desteklenmekte ve yardımcı olunmaktadır. 
Özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal ve CHP Milletvekili Önder Sav'ın Yeni Ges-İş'in DSİ'ye sokulması için çalıştıkları ileri sürülmektedir. 

İşçilerin toplusözleşmeden yararlanmalarının kanunsuz bir şekilde engellenerek sendika degiştirmeye zorlanmaları 
DSİ işçileri arasında yoğun tepkilerle karşılanmıştır. 


Ersoy bir süre önce yasadaki anti-demokratik hükümlerin giderileceğini söylemişti, sonra ses çıkmadı... 


ıraklık Yasası, 

Şubat ayında 

uygulanmaya başlanıyor 


© iik uygulama 6 ilde, 
5 meslek dalında yapılacak 
ANKARA (ÖZEL) 
Usta, kalfa ve çıraklarla ilgili olarak bir yıl öne 


rürlüğe giren yasanın Şubat ayı içinde uygulanmaya başlanacağı bildiriliyor. 


gibi bu yasa bir yıl önce yürürlüğe girmiş 


yönetmelikler henüz hazır olmadığı için bugüne dek uygulanmamıştı. 
ÇIRAKLIK KURULU TOPLANDI 

Yasanın uygulamaya konulması için Çıraklık Kurylu Milli im Bakanlığında toplandı. Bu kurul Odalar Birliği, Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu, Çalışma Bakanlığı Sa Teknoloji Bakanlığı ile Türk- - İş'ten birer temsilgnin katılması ile oluşmaktadır. 

Kurulun yaptığı toplantı sonucunda 5 meslek dalında marangozluk, demir ik, elekironik cihazlar ve dökümcülük dall 'asanın Şubat ayı içinde uygulanmaya başla a karar verildi. 

İlk uygulama için 6 il saptandı. Bu iller Ankara İzmir, Eskişehir, Kayseri, Denizli, ve Tekirdağ olarak belirlendi. 

Bundan kısa bir süre önce Çalışma Bakanı Bahir Ersoy Çıraklar Yasasının antidemokratik hükümler taşıdığını ve çalışanlar aleyhine bazı yönler bulunduğunu belirtmiş ve bunların giderilmesi için bir ek yasa tasarısı hazırlanacağını belirtmişti. Ersoy'un konuşmasına bazı AP milletvekilleri tepki göstererek yasayı savunmuşlardı. * 

Ersoy daha sonra yeni bir açıklamada bulunmadı. 


Acemi kız işçi kazaya uğradığı ana kadar sigortasızdı. 
Patron kazaya uğradığı gün sigorta yaptırdı. Sigortalanmak için acaba elini parmağını kurban vermek mi gerek? (Fotoğraf: AYDINLIK) 


İşverenlerin kâr hırsı, iş kazalarını artırıyor!.. 


İşe alınır alınmaz, 

makinanın başına verilen kız işçinin 

üç parmağı koptu 


© Parmakları kopan Türkan Albayrak, “daha bugün sigortalı yaptılar” dedi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Sütlüce yolunda kurulu bulunan Aksu Sabun Fabrikasında Türkan Albayrak isminde bir kız işçinin üç parmağı koptu. Okmeydanı Sosyal Sigort ılar Hastanesine kaldırılan 17 yaşındaki Türkan Aloayrak kazayla ilgili olarak şunları söyledi. 

“İşçilerin çoğu sigortasız sendikasız ve can güvenlikleri olmadan çalıştırılmaktadir. İşbaşı yapar yapmaz beni hiç anlamadığım bir makinaya tek başıma verdiler, makinanın içine düşen sabunu almaya çalışırken parmaklarımı kaptırdım. Şimdiye kadar .sigortalı yapmadılar bugün bu kazayı geçirince yaptırdılar"' dedi. 

öte yandan işçinin akrabaları işveren hakkında şimdiye kadar işçiyi sigorta yaptırmadığı ve işçiyi hiç bilmediği bir makinada çalışmaya zorladığı için tazminat davası açacaklarını söylediler. 


25 Ocak 1978 tarihinde faşistlerce 
katledilen arkadaşımız 


ERHAN BİTLİSLİ” yi 


saygıyla anıyoruz. 
Anısı mucadelemize ornek olacaktır. 
MHP ve Kontrgerilladan hesap sorulsun 


TiKP Türkiye işçi Köylü Partisi Malatya İl örgütü 


Sowvet yöneticileri, AKEL "le ortak bildiri 


yayınladı 


Moskova, Kıbrıs 'la ilgili Uluslararası Konferans önerisini tekrarladı 


LEFKOŞE 

Sovyetler Birliği Kıbcıs'la ilgili olarak öte- den beri ileri sürdüğü "uluslararası konferans toplanması" o şeklindeki 


önerisini tekrarladı. 


sorununa meler yapmak üzere Mos- 


neticileri 


Bir süre önce Kıbfıs 


ilişkin görüş- 


kova'ya giden Kıbrıs 
Rum Akel Partisi liderleri ile Sovyet parti yö- arasında ortak 


Tarım ürünlerini rehin ettikleri için Başbakan ve iki Bakan hakkında Meclis soruşturması istendi 


© Demirel, daha önce böyle itibar kırıcı yollara başvurulmadığını ıddia etti 


@AP'li Çakıroğlu: “Olayların birinci sorumlusu Ecevit ise, ikinci sorumlusu da 


Demirel ”dir” 


ANKARA (ÖZEL) 
Tekirdağ AP Milletvekili Helil Başol ve arkadaşları ihraç edilen tarım ürünlerinin hir kısmını yabancı bankalara 3 
yıl süre ile rehin ettikleri ve ekonomiyi büyük zararlara soktukları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, Maliye Bakanı Ziya. Müezzinoğlu, ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında Meclis soruşturması açılmasını istediler, 
Önerşede ihracat ürünlerinin yüzde 30'unu oluşturan fındık, incir ve pamuk ürünlerinin rehine edilmesi bir ambargo olarak nitelendirildi. 


DEMİREL "KİMSE 
BÖYLE İTİBAR KIRICI 
YOLLARA 
BAŞVURMADI" 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel dün Millet Meclisi Grup toplantısında yaptığı konuşmada tarım ürünlerinin West 
Fargo Bank'a rehin olarak verilmesini itibar kırıcı bir davranış olarak nitelendirdi. Demirel'in bu konudaki sözleri şöyle: 

"Türkiye'nin itibarını hiç bir hükümet böylesine delik deşik etmemiştr. Bir yıllık Hükümetin bu zaman zarfında gizli olarak neler yaptıklarının çoğu meçhuldür. 
Yaptıkları birer birer ortaya çıktıkça herkesin ağzı açık kalıyor. Meğer Tarım Satış Kooperatiflerinin elindeki tarım ürünleri 3 seneliğine rehin olmuş da kimsenin haberi yokmuş.Türkiye' 


nin bundan önceki yıllarda d paraya ihtiyacı vardı. Kimse böylesine itibar kırıcı yollara sapmadı. Sadece bu mesele bir hükümetin senelerce bednam olmasına yeter. 
Ülkenin böyle bir Hükümetin eline düşmüş olması büyük talihsizliktir. Bu konuyu takibe devam edeceğiz. Ve bunun hesabını soracağız." 

ÇAKIROĞLU'NUN 

KONUŞMASI 

AP Ortak Grubunun dünkü toplantısında bir konuşma yapan Trabzon Milletvekili ömer Çakıroğlu da, Demirel'i eleştirerek, "eğer olayların birinci sorumlusu Ecevit ise, ikinci sorumlusu da Demirel'dir" şeklinde konuştu. 

Çakıroğlu, konuşmasını daha sonra şöyle sürdürdü: 

“Ülkenin kötü durumda olduğunu söyleyen siz, anarşinin her gün can aldığını söyleyen siz, ülkenin battığını söyleyen siz, ama bunlar karşısında, ne yapmak gerektiğini söylemeyen yine sizsiniz. Bütün bunlar karşısında siz ne yaptınız? Hiç bir şey. Bu ne biçim düşüncedir? Bizim yaptığımız tavşana kaç tazıya tut demekten başka bir şey değil." 

Çakıroğlu konuşmasını, "hepimiz elele verip bir şeyler yapmazsak, memleketi bu durum- dan kurtarmaya çalışmazsak, hepimiz ihanet içinde oluruz. Aklımızı başımıza toplayalım" diyerek bitirdi. 


TRT, ikramiye ve hediye reklamlarını yasakladı 


ANKARA(ÖZEL) 

TRT Yönetim Kurulunun aldığı karar uyarınca bundan böyle her türlü hediye ve ikramiye ilanının TRT'de yayınlanması yasaklandı. Yasaklama kararının gazeteleri de kapsadığı, bundan sonra gazetelerin okuyucularına kupon karşılığı kat, araba, kamyon vere- 


cekleri yolundaki reklamların TRT'den yayınlanmayacakları belirtildi. 

TRT yetkilileri bundan önce verilmiş olan bu tür reklamların da yayından çıkarılacağını belirterek, sadece Milli Piyangonun yasal dayanağı bulunduğu için bu yasağın dışında kaldığını belirttiler. 


İLAN 


İSTANBUL TELEFON 
DEN 3 mm GALVENİZ 


BAŞMÜDÜRLÜĞÜN. 
TEL ile 4mm DEMİR 


TEL SATINALINACAKTIR 


Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak 1500 kg 3 mm 


galvaniz tel ile 2500 kg 


4 mm demir tel kapalı teklit 


mektubu almak suretiyle satın alınacaktır. 
Bu işe ait geçici şartname Yıldız Posta Caddesi 


Gayrettepe Başmüdürlüğü tenini edHebilir, 


Malzeme Müdürlüğünden 


stekli olanların kapalı teklif mektupları ile geçici 


teminatını en 
11.00'e kadar ilan olunur. 


eç 22.2.1979 Perşembe günü Saat alzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri 


(Basın: 10739 — 101) 


İLAN 


bir bildiri yayınlandı. Ortak bildiride Kıbrıs sorununun çözümü için uluslararası bir konferans toplanması isteği tekrarlandı. 

Ortak bildiride ayrıca, Moskova yanlısı Akel liderlerinin Sovyet yetkililerine soruna BM kararları ve Denktaş-Makarios ilke anlaşması çerçevesinde 'bir çözüm istediklerini bildirdikleri de kaydedildi. 

Sovyetler Birliği top- 


lumlararası görüşmeler için çaba harcanmaya başlandığı yılbaşından 


bu yana çeşitli vesilelerle kendi önerisini ortaya atmış, Kıbrıs'taki tataflara çeşitli şekillerde müdahaleye * çalışmıştı. 
Bu arada geçtiğimi günlerde AKEL Partisinin 
Genel Sekroteri Papayuannu ve Yardımcısı Andreas Fe.ntis Moskova'ya giderek konuyla ilgili temaslarda bulunmuşlardı. 


ABD üslerin statüsünün belirlenmesi için acele ediyor 


ANKARA (ANKA) 
Birleşik Amerika'nın Türkiye'deki üslerin nihai statüsünün en kısa süre içinde belirlenmesin- den yana olduğu bildiriliyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Spiers, Türkiye ABD Savunma İşbirliği ile ilgili temel ilke ve önerileri göri mek üzere Pazar günü' Washington'a gidiyor. 
ANKA Ajansının ha- 


berine göre, Amerikan yetkilileri Savunma anlaşmasına ilişkin gö- 


rüşmeleri kısa süre içinde bitirmek isterken, 
Türk tarafı adımların daha yavaş atılmasını istiyor. 

Amerikan yetkililerinin, ayrıca, Türkiye'nin kurmak istediği savunma sanayiine ABD'nin destek olması isteğine karşi tereddütlü davrandığı da öne sürülüyor. 

GÖRÜŞMELERE 

BUGÜN DEVAM 

EDİLECEK 

Türkiye ile ABD arasında sürdürülmekte olan Savunma İşbirliği Anlaşması görüşmelerine ise bugün devam edilecek. 
Washington'a görüşmelere ilişkin bilgi götüreceği bildirilen ABD Büükelçisinin Savunma şbirliği, Savunma Tesisleri, Ekonomik İşbirliği ve Savunma Sæ nayii konusunda öneriler getireceği belirtili- 


Türkiş, Kidem 


Tazminatı Fonuna karsı çıkıyor 


ANKARA(ÖZEL) 
Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Şide bir süredir Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan tarım ve orman işçileri iş kanunu tasarısı ile 1475 sayılı iş kanunundaki değişiklikleri içeren kanun tasarısına ilişkin konfederasyon görüşmelerinin dün Çalışma Bakanlığına verildiğini açıkladı. 

Şide bu konuda yaptığı açıklamada Bakanlığa sunulan ve sekiz parça tutan Türk-İş görüş melrde yer verildiği gibi, "işçilere ödenmekte olan kanuni tazminatlara ait özel fon tesisi suretiyle bu ödentilerden bir kısmının devlete yüklenmesine karşı olduklarını" söyledi 


İSTANBUL SULAR İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MUHTELİF CİNS EBAT VE MİKTARLARDAKİ İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 


İdaremiz ihtiyacı; 


Muhtelif cins, ebat ve miktarlarda, eğe ve törpüler, matkap uçları, pafta ve klavuz, vida ve civatalar muhtelif malzemeler kapalı fiat teklifleri alınmak sü- 


retiyle satın alınacaktır. 


dir. 


Bu işe ait muhammen bedel 500.000.-TL, muvakkat teminatı 37.500.-TL. 


Şartname ve alınacak malzemeleri gösterir liste İdaremiz Ticaret İşleri Dairesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İhaleye iştirak etmek isteyenler vida ve civatalara ait numuneleri ile birlikte, teklif zarfına İdare veznesine yatıracakları muvakkat teminat makbuzlarını eklemeleri ve bu surette kapalı tekliflerini en geç 6 ŞUBAT 1979 Salı günü saat 11.00'e kadar Beyoğlu İstiklal Caddesi 379 no.da İdaremiz Zabıtlar ye Kararlar Bürosu Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

İdare ihâleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 


Basın: 10585 - 104. 


© Kılıç.” Aralarında anlaşmazlık olan ülkelerin gazötecileri | halkların birbirine karşı kışkırtılmalarını önlemek üzere 

bir diyalog 

kurulmasına vardımcı olabilirler.” 


BM ÖZEL SİYASİ KOMİTESİNDE KONUŞAN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ e 
Altemur Kılıç, Yeni Uluslararası, 


Haberleşme düzenini savundu 


ANKARA (ÖZEL) 
BM Genel Kurulu Özel Siyasi Komitesinin haberleşme konusundaki görüşmelerinde Türkiye'nin görüşlerini açıklayan Altemur Kılıç yeni uluslararası haberleşme düzeni mücadelesini savundu. 
Kılıç özetle şunları söyledi, “Kitle haterleşme özgürlüğü ve kullanımının barış ve yeni ekonomik 


düzenle sıkı bir bağı vardır. Gelişmek- 


te olan ülkeler: kendi sorunları ve ozlemleri konusunda bilgi sağlama olanaklarıbulunmaması kendilerini ilgilendiren bilginin ya.nızca yetersiz degil aynı zamanda olumsuz da olmasından yakınmakta haklıdırlar. Uluslararası haber ajansları, TV şebekeleri, film firmaları ve bilgisayar bilgi bankalarının, sanayileşmiş ülkelerin 


denetiminde olması, sorunu daha da ağırlaştırmaktadır... 

Gelişmekte olan ülkelerin dünya haber alma yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Altemur Kıliç, Üçüncü Dünya'da işbirliği için şimdiden önemli gelişmeler sağlandığını belirtti. 

Konuşmasının daha sonraki bölümünde çeşitli ülke gazetecilerinin karşılıklı olarak yapabilecekleri işbirliği üzerinde duran Kılıç, şunları söyledi: 

"Aralarında anlaşmazlık olan ülkelerin gazetecileri halkların birbirine karşı kışkırtılmalarını önlemek üzere bir diyalog kurulmasına yardımcı olabilirler. Türk ve Yunan gazetecilerinin bu amaçla biraraya gelmeleri sevindirici bir örnektir," 


Enerji ve Tabii 


pılan bir açıklamaya göre 


ANKARA (THA) 
Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi 1979 
yılı Bütce 
TBMM Bütçe Karma Komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Meclis Başkanı Cahit Karakaş görüşmeler sırasında komisyona gelmedi. 
Komisyonda söz alan üyeler seçim , yasasında değişikliğe gidilmesini, bu arada önseçim sisteminin değiştiri'mesini istediler, Bazı üyeler seçmenlerle olan ilişkiler- - den yakındılar, 
Ankara AP milletvekili Sebati Ataman önce 


İZMİR (ÖZEL) 
Kaynaklar Bakanlığından ya- 


stratejik madenimiz Volf-. 
ramın ihracına başlandı. 
Federal Almanya'ya ya- 


Tasarıları, 


pi 


Rusya da sırada 


VOLFRAM iHRACI B 


© 39ton volfram Federal Almanya'ya gönderiliyor © Volfram. ampulsanaviinin de temel maddesi ampul sanayii durmak üzere 


pılan 39 tonluk ihracatın ardından, 1300 tonluk 


bir partinin daha ihracına hazırlanıldığı bildiriliyor. 1300 tonluk partinin ilk sıradaki alıcısı ise Rusya. Bakanlık ise Volf-- ram ihracını mazur göste- 


AP'li Ataman, partiler arasında diyalog kurulmasını istedi 


hükümet içinde, daha sonra partiler içinde ve partiler arasında sürekli bir diyalog kurulmasının zorunlu olduğunu belirterek, "partiler arasındaki ortak öncelikler saptanmazsa sistem kuralsız demokrasiye dönüşür ve herkesin istekleri için sa- 


vaştığı bir arena haline gelir" dedi. 
CHP Milletvekili 


Haluk Karabörklü parlamentonun toplum içindeki kargaşanın temel nedenlerine inmek zorunda olduğunu anlatarak, demokrasinin tam anlamıyla yerleştirilmesi için e- 


Amanın estafır töbel!) 
Mulla'mın gözleri söbe (2) Eli şişik yüzü şişik < 
Dert getirmiş diyoroba (9) 


Hacı Me mmet , Hacı Memmet Oğlum senden cizm'*istiyor Kör ola göz lerin pondi Evinizde gezm istiyor 
(Sarız köylerinde söylenen bir Avşar ağıtı) 


Toprak yoldan peş peşe odun yüklü iki kamyon geçiyor. Kar daha düşmedi; düştü, düşecek. . . 

Binboğa günlerdir duman altında, Epey zamandır gidemediğim köyümde ikinci günüm. Usuldendir, konu komşu misafire "hoşgeldin" demeye gelir. . 

Hacı emmi ağır hasta, karısı Zeyne geliyor. Hacı emminin yerinden kalkacak, "hoşgeldin" diyecek”hali yok... Anam hazır gelmişken Zeyne'ye öğüt veriyor 

"Bacım, ölüm de Allahın emri, kalım da, Gecinden versin ama Hacı kardaşımın durumu iyi değil, her senekine benzemiyor. Sözümü yanlışa yorma da sen gene tedarikli ol, Kış bastırmadan Yalak pazarına git. Beş altı metre temiz bez al, iki üç kilo sabun al, sandığına koy. Ne olur ne olmaz; kış bastırır, yollar kapanır. Fakirin ölüsü yerde kalır; o zaman kimse sana Al- 
"lah kurtarsın demez. İyisi'mi kendi tedbirini kendin al, Vakit varken bak başının çaresine "diyor Zeyne'nin beyaz şekerçuvalına tezek dolduruyor sırtına vuruyor. 
“Götür Hacı kardaşım kızınsın" diyor... 

Dışarda çan sesleri geliyor. Koyunlar meliyor, kuzular meliyor. Toprak yoldan odun yüklü bir kamyon daha geçiyor. A nam cama koşuyor. Gözü odun yüklü kamyonda. Bakarken söyleniyor: 

“Vay Hacı Kardaşim, vay. İki senedir “çekiyor, Bu kış yaza zor çıkar. Perişanlığı da ayrı bir dert. Kapısında bir dal odunu yok, Zeyne, ordan burdan çalı çırpı, tezek toplayacak, evi ısıtacak da Hacı iyi olacak. Elde, avuçta nesi var,nesi yok hepsini sattı. Doktor, ilaç fayda vermedi Bu yaz öküzlerini de sattı. Kayseri'ye doktora götürdü yine fayda etmedi... 
Akşam oldu mu, sabaha kadar inliyor, sızlaniyor, kemiklerim sızlıyor" diyor, 'üşüyom' diyor, Ocaklardan ırak olsun eli yüzü davul gibi şişiyor. Hangi doktora götürdülerse fayda etmedi. 

Hastalığına mı yanasın, perişanlığına mı? 

"Hastalığına mı yanasın, perişanlığına mı yanasın. Eskiden hiç olmazsa öküzleri vardı, Zeyne, Durso'yu yanına katar, gider İçoluk Dağında çalı çırpı toplar, kağnıya vurur, getirirdi. Adam hastaysa da hiç olmazsa ilikleri ısınırdı. Bu sene o da yok. Bakalım ne olacak. Allah yardım etsin... x ; 

"Saimbeyli orman işletmesinden bizim köylere odun vermediler bu sene, eskiden verilirdi, bu yıl Tufanbeyli'nin 13 köyünde bir dal odun yok. Orman İşletmesine, Kaymakamlığa dilekçe verildi, müracaat edildi. Hepsi boş..." 


Bu adam bu kış ölecek, haberin ola Ecevit! 


Hacı Emmi ölüm döşeğinde inliyor. Akşam Hacı Emmi'ye geçmiş olsun demeğe gidiyorum. 
gözbebeklerinde fer kalmamış, tanımıyor. 


Bakmışlar ki olacak gibi değil. Bakanlara, Ecevit'e telgraf çekmişler. Akçal Köyü'nün CHP'li Muhtarı Binali Ongun, kışı odunsuz geçirme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan 13 köy adına, Ecevit'e çektiği telgrafta: "Orman işletmesi bize odun vermiyor, bölgemiz mahrumiyet içindedir, Yarın kar bastırır, yollar kapanırsa, soğuktan nicolur halımız. Çoluk çocuğumuz yaza nasıl çıkar" demiş, Binali Ongun'un telgrafına Ecevit'in Özel Kalem Müdürü Remzi Özer imzası ile cevap gelmiş: "Talebiniz ilgili Bakanlığa bildirildi, ilgilenilecek”" 

13 Köy halkı ve hasta yatağından Hacı 
emmi, O gün bugündür "'ilgilenilecek" i bekliyor, Ne gelen var, ne giden, ne arayan, ne soran... Bakalım ne zaman "ilgilenilecek”"' 

Ölüm döşeğinde 

Gün batıyor, acı bir poyraz eşiyor yüreklere işleyen. Rüzgar, dağda rumuş kenger iskeletlerini gürültüyle yerden yere vuruyor, Hasan Çavuşların kapısının önünden, kenger, ot, toz duman karışımı bir bulut yükseliyor, yerde ne vaf ne yok silip süpürerek bizim kapıya, oradan da Hacı Eminin evinin önüne götürüyor, oradan göğe yukarı savuruyor minare buyu. 

Annem koyunu, kuzuyu ahıra dolduruyor, Çan sesleri susuyor. Koyun sesi, kuzu sesi kesiliyor. Dam arkalarııda gecenin karanlığında arada bir seyip eşşek zırlamaları duyuluyor. İtler uluyor. İtlerin uzun, acı uluduğu seneler kış yaman olur derler. 

Hasan Çavuş'un iki oğlu Almanya'da Ocağından duman fazla çıkıyor. Hacı emminin ocağı zayıf tütüyor... Bizimkisi orta halli. , 

Akşam Hacı emmiye geçmiş olsun dèmeye gidiyorum, Tanımıyor; gözlerini iri iri açıyor, birilerine benzetecek, benzetemiyor, Gözbebeklerinde fer kalmamış Zeyne, alnını elinin baş parmağı ile işaret parmağı arasına almış, önüne bakarak düşünüyor. Obur avucuna sıkıştırdığı bir mendılı ara sıra gözlerine götürüyor, sili yor, Sonra da burnunu çekiyor. 

Hacının evli kızları, oğlu Dursun, bir tarafa ayrılmıyor. Ha bugün, ha yarın di- 


ALİ HAYDAR NERGİS :. 
Kayseri- Adana & köylülerini anlatıyor 


il a 
Yaz böyle 


“ böyle... 


sayıyorlar. Soba yanmıyor. 
Pencere boşluklarından içeri zehir gibi soğuk geliyor, Hacı emmi inliyor... 


ye günleri 


Komşularda, radyo "'acansı" dinle meye çok meraklı Nuri Tuncel konuşuyor: 

“Kime kızacağız. Hırsımızı kimden alacağız bilemiyorum. Umut dedik, rey verdik. Ama, yarın birgün gel, gör halımızı; perişanlığımızı. Olacak iş değil; bir kaza- nın 13 köyüne bir dal bile odun verilmiyor. Aha bak, bu adam şimdi hasta. Gidersen, söyle yaz. Bu adam bu kış ölecek, habarın ola Ecevit de, Hasta dediğin kızınmak , ister, odun ister, bakım ister. Bu evde, bu soğukta değil hasta, sağlam adam bile yaşamaz. Akçal'ın muhtarı tel çekmiş, 'ilgileneceğiz' diye cevap vermişler, Şimdi bir de bu "ilgileneceğiz" lafı çıktı, ne demekse? Su içindilekçe veriyon ilgileneceğiz', yol ıçın Kaymakama çıkıyon : İlgileneceğiz : odun için başka çaren kalmıyor, Ecevit'e tel çekiyon; ondan da cevap geliyor: filgileneceğiz", İlgilenecekseniz, vakit varken ilgilenin kardaşım. 
Davşan dağı aşmadan, iş işten geçmeden, Yarın bu adam kışta, kıyamette ölürse nabalı*boyunlarında kalır. O zaman ilgilenmişler, ilgilenmemişler neye yarar. 
Kurbanım, de hele neye yarar." 

Anam yine ekelik (bilgelik) yapıyor; “Zeyne bacım, bizim oğlan gelmişken, hazır 'otoğraf makinası da varken, şöyle çoluk çoruk toplanın Hacı kardaşımın etrafına. toplu bir resim çektirin. İlerde büyütürsünüz. Bir daha nerden bir araya geleceksiniz, nerde böyle hazır fotoğraf çekecek adam bulacaksınız" diyor. Dursun, babasının yanına oturuyor, kızları etrafına diziliyor, Hacı emmi yine gözlerini iri iri açıyor, çoluk çocuğu ile bir arada hayatının ilk ve son resmini çektirıyor 


Kara haber geliyor 


Ankara'ya dönüyorum... Binboğaları kar örtmeden, yollar kapanmadan yazıyı acele yetiştireyim diyorum. Ola ki bir “sorup sual eden" olur... Kulağım radyoda; hava raporlarını dinliyorum. Bugün, yarın kar düştü düşecek, tedirginim" 

Derken bir sabah radyo veriyor haberi, Obruk yolu kardan kapanmış, Sarız-Göksun arasında trafik durmuş. Feke'yi, Saimbeyli'yi sel almış. Saimbeyli mapusan«si sularaltında kalmış; Mapuslar başka yeretaşınmış. Üç gün, beş gün, bir hafta hiç haber gelmiyor... 

Bir akşamüstü bir telgraf geliyor. Ay sonunda maaşını almak için Tufanbeyli" ye inen bizim köyün öğretmeninden : 

"Hacı emmi öldü... Sendeki resimler- den yolla"' Köy halkı kışa odunsuz girdi. 
Kar yolları kapattı. 

Hacı emmi öldü. . , Kar yolları kapadı.. 

Akçal Köyü muhtarı ile Tufanbeyli'nin 
13 köyü hala odun bekliyor... 

İlgililerin kulakları çınlasın, .. 

(1): Töbe 5 Tövbe 5 

(2): Söbe; Dışa doğru fırlamış, şişkin 
(3) Oba; El, başkaları 

(4) Cizm: Çizme 

(5) GezmiGezmek 


BİTTİ 


rebilmek için 'Volframın ülkemiz için hiç önemli olmadığı ve Türkiye'de tüketilmediği konusunda haberler yayıyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İzmir 
Basın ve Halkla ilişkiler 


mekçi sınıfların özgürlügüne karşı çıkılmaması ve bu özgü ü ması gerektiğini söyledi. 


Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Sırrı Atalay da bir konuşma yaparak eleştirileri cevapladı. Atalay, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu Başkanları arasında görüş oayrılıklan bulunmasının doğal olduğunu kaydederek, "Ben Cumhuriyet Senatosunun kı- 


sıtı olduğu görüşüne inanmıyorum. Senato etkisi ve ağırlığı ile yet- 


kilerini gösterebilir" dedi 


ökçün ile Avusturya Dışişleri Bakanı ikinci kez görüştü 


VİYANA (AA) 

Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün, Avusturya Dışişleri Bakanı Pahr ile dün öğleden sonra ikinci kez görüştü. Ökçün ile 
Pahr arasındaki ikinci görüşmede , uluslararası sorunların ele alındığı bildiriliyor. 

Öte yandan, Türkiye ile arasında teknik, ekonomik ve kültürel anlaşmalar imzalanmasına ilişkin görüşmeler, uzmanlardan oluşan teknik komitelef düzeyinde dün de sürdürüldü. 

Bu arada, oluşturulan bir başka komitede de, Avusturya'da çalışan Türkiyeli işçilerin çeşitli sosyal güvenlik sorunları gözden geçiriliyor. 


Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi 
29 Ocakta 
toplanıyor 


ANKARA 

Türkiye'nin 12 parlamenterle temsil edileceği Avrupa Konseyi Danışma Meclisi 30. Dönem Toplantısı 29 Ocakta Strasbourg'da toplanacak. 

21 ülkenin parlamenterlerinden oluşan Danışma Meclisi Toplantısında Hollanda Dışişleri Bakanı Van Der Klaus, İspanya Başbakanı Adolfo Suarez ve Avusturya Dışişleri Bakanı Willibald Pahr birer konuşma yapacaklar. 

Danışma Meclisi Toplantısında ana konuların Akdeniz'deki durumu ve Avrupa'da tedhişçilik olduğu Pelirtildi. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisine katılacak Türk parlamenterler şunlardır: 

CHP'den Besim Üstünel, Turan Güneş, Muammer Aksoy, Uğur Alacakaptan, Altan Öymen, 
AP'den Halit Evliya, Kemal Kaçar, Oral Karaosmanoğlu, ve Esat Kırathoğlu, MSP'den Temel Karamollaoğlu ve MHP' 
den Agah Oktay Güner. 

NATO 

Orta Avrupa'ya 

yeni savaş uçakları gönderiyor 
WASHİNGTON (ÖZEL) 

Birlesik Amerika Varşova Paktına bağlı silahlı birliklerin Orta Avrupa'daki etkinliğini önlemek amacıyla,NATO nun emrine yüz kadar 
A 10 tipi savaş uçağı vereceğini açıkladı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, NATO'nun 
emrine verilecek A 10 
tipi savaş uçaklarının ilk bölümünden 18'i bugün İngiltere'ye gönderildi. ` 

Fantomların yerine kullanılacak A 10 tipi savaş uçaklarının geri kalan bölümü ise bir ile birbuçuk yıl arasında İngiltere'deki Rentwaters ile Moddbridge Amerikan üslerinde yerlerini alacaklar. 


Bürosunca yapılan açıklamaya göre Federa) Almanya'ya gerçekleştirilen 39 tonluk ilk partinin dışında 1300 tonluk bir partinin satışına hazırlanılıyor. 


Açıklamanın en ilginç yönü ise böylesine stratejik öneme sahip bir madenin Türkiye'de tüketi- mi olmayan ve önemsiz bir maden olarak gösterilmiş olması. 


Oysa "Volfram savaş sanayiinin en önemli hâmmaddelerinden birisini oluşturuyor. Rusya ise çok uzun bir zamandan beri Uludağ'da üretilen "Volfram", satın almak için çeşitli baskılara, hatta şantaj yollarına basvurdu. Son olarak ise Petrol karşılığı “Volfram, tesislerini işletmeyi önerdi. 
Diğer taraftan ampul sanayiinin en temel hanimaddesi olması Volfram'a ayrı bir önem kazandırıyor. Türkiye'deki 


AŞLADI 


© Türkiye'de hammadde ithal edilemediği için 


çeşitli ampu! fabrikaları ithalat yapamadıkları için ampul imal edemez duruma geldiler ve piyasada ampul sıkıntısı başgösterdi. 

Sertlik ve dayanıklılığını yüksek sıcaklıklar- da da koruyabilen 'Volfram, savaş sanayiinin yanı sıra, petrol ve deiin kuyu delicileri yapımında kesici çelik, takım ve kahp endüstrileri tel çubuk ve boru çekme kalıpları gibi aşınmaya dayanıklhk isteyen alanlarda son derece büyük önem taşıyor. 

Böyle önemli bir maden'in Enerji Bakanlığı tarafından önemsiz ve tüketimi olmayan bir madde gibi gösterilmesi, bu açıklamanın ise İzmir'den yapılması. bu konunun oldu bittiye getirilmek istendiğini gösteriyor. 

Açıklamanın diğer bir yönü ise, ihracı programlanan miktarın 1979 yılı üretiminin tümünü kapsaması, 


Rusya'dan el aletleri ithali için 
200 bin dolarlık ek kontenjan kondu 


ANKARA (AA 


Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Sovyetler Birliği 
* arasında imzalanan Ticaret Protokolünün çerçevesinde "el 
aletleri" ithali için 200 
bin dolarlık bir ek kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı. 


Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre, kontenjanın 100 bin dolarlık bölümü, tahsisli ithal malları listesinin 218 
sıra numarasında kayıtlı el aletieri için, 100 bin dolarlık bölümü ise aynı listenin 219. sırasında kayıtlı diğer el aletleri için kullanılacak. 


Yabancı şirketlerin petrol aramaları kolaylaştırılmak isteniyor 


ANKARA (THA) 


Yabancı petrol şirketlerinin Türkiye'de petrol aramalarına yönelik olarak kolaylaştırıcı hükümleri içeren kararname konusunun, Maliye Bakanlığında tartışıldığı öğrenildi. 

“Kuyu başı fiyatı" 
olarak tanımlanan, ham petrolün çıkarıldığı aşamadaki fiyatının dondu- 


Ecevit, Libya’ 


rulmasından sonra, yabancı şirketlerin Türkiye" de ham petrol aramalarının, giderek özenini yitirdiği ileri sürülüyordu. 

Alınan haberlere göre, sözkonusu kuyubaşı fiyatının değiştirilmesini öngören yeni kararname- nin, Maliye Bakanlığında bulunduğu ve henüz somut bir karar verme aşamasına gelmediği bildiriliyor. 


ya yapacağı 


ziyarette petrol dahil, bir çok konunun ele alınacağını söyledi 


© Ecevit, Can'ın istifası için “bu gibi konuları askıya almaktan, sayılamayacak , 


kadar yarar var” dedi 


ANKARA (AA) 


Başbakan Bülent Ecevit, dün partisinin Genel Yönetim Kurulu toplantısından çıkarken verdiği demeçte, "şu anda Türkiye'nin genelinde herhangi bir dalgalanmanın, ekonomimize ve politikamıza çok zarar getireceğine inanıyorum" 
şeklinde konuştu. Ecevit, Callud'un davetlisi olarak Libya'ya yapacağı ziyarette, petrol dahil, birçok konuların ele alınacağını söyledi. 


Ecevit, 29 Ocak tarihindeki, Libya gezisin- de ekonomik işbirliği ve ortak yatırımlar konusunun da ele alınacağını söyledi. Ecevit, bir soru üzerine de, Libya" 
nın vereceği krediler konusuna ..işkin ayrıntıların görüşmelerde belir- 

» leneceğini bildirdi. 


CAN'IN ISTİFA OLAYI 


Ecevit, bu arada Adalet Bakanı Mehmet Can' 
ın istifası ve daha sonraki geri alma olayına da değinerek şunları söyledi: 


"Bu koşullar altında bakanlarla ve öteki yetkili kurullarla ilgili somut dilekleri ve eleştirileri askıya almakta sayılamayacak kadar yarar vardır. Şu anda, Türkiye'nin genelinde pherhangi bir dalgalanmanın, ekonomimize ve politikamıza çok zarar getireceğine inanıyorum 
Öncelikle bütçenin çıkarılmasından sonra, sosyal içerikli tasarı ve önerileri ele almamız gerekiyor. 

Vergi tasarısının üzerinde de çok yönlü çalşma yapılması gerekiyor." 


Erhan Bitlisli yi 


anarken 


Doğan Yurdakul 


Geçen yıl bugün. 

Aydınlık'ı çıkarmanın yoğun hazırlıkları içinde, deneme baskıları yaparken almıştık acı haberini. 

Arkadaşımız Erhan Bitlisli'nin "kimliği belli olmayan” maskeli üç kişi tarafından evinin önünde pusuya düşürülerek öldürüldüğünü yazı- 


yordu ajans teleksleri. 

Erhan'ın öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Katilleri hâlâ yakalanabilmiş değil. 
Kimler olduğu bilindiği halde. 

Malatya'da Erhan Bitlisli'nin öldürülmesiyle sonuçlanan tertipler zinciri, o zamanın Emniyet Müdürü İsmail Köse'nin de yardımlarıyla halka halka örülmüştü. 

Kiltepe Mahallesinde 20 Ocak günü iki kişinin öldürüldüğü olaylar meydana geldi. Emniyet Müdürü İsmail Köse, olayı Aydınlık'ın üzerine vıkmaya çalıştı, gazetelere bu yolda demeçler verdi. 

MHP'nin yayın organlarıyla sahte TKP'nin Politika gazetesi bu dömecin hemen üstüne atladılar. Hiç araştırmadan, Köse'nin beyanına dayanarak “Maocu Aydınlıkçılar Malatya'da iki kişiyi öldürdüler" diye döşendiler başlıkları. 

Bu yayınlar üzerine İsmail Köse'yi bizzat telefonla arayarak konuştum. Bana aynen: 

“Ben hiç kimseye hiç bir beyanat vermedim. 
O haberi Görüş gazetesi muhabirlerinden Raşit Kısacık vermiş. Olayı saptırıyorlar" dedi. 

Bu konuşmayı banda aldık ve hâlâ saklıyoruz. 

Araştırmalarımız. İsmail Köse'nin sürekli yalan söyleyerek MHP'li katilleri koruduğunu gösteriyordu. Raşit Kısacık olay günü Malatya'da değildi. Emniyet Müdürü, eskiden hıncı olduğu için onun ismini veriyordu. Kısacık, İsmail Köse'nin yalan söylediğini belirten bir. açıklama yaptı. Arkasından demecin Emniyet Müdürüne ait olduğu, Hürriyet Haber Ajansının muhabiri İsmet * Yalvaç'a verdiği ve onların da konuşmayı banda aldıkları açığa 

ikti. 
i Arkasından olaylar aydınlandı. 

20 Ocak günü, Çarmuzu Ülkü Ocakları üyesi 
Salih Arıkan, babasr Osman Arıkan ve kardeşi asteğmen Muhammed Arıkan, Kiltepe Mahallesinde önce Aydınlık gazetesi için bağış toplalayan devrimcilere,daha sonra da mahalle halkına saldırarak beş kişiyi yaralamışlardı. Saldırganlar gözaltına alınmalarına rağmen Çarmuzu Karakolunda serbest bırakılmışlardı. 

Serbest bırakılan saldırganlar takviye alarak tekrar Kiltepe Mahallesine gelerek, kahveye ateş açtılar. Kahvede oturan Mustafa Bal adındaki hamal öldü. Saldırganlar Salih Arıkan'ın evine kaçtığı için mahalle halkı bu evin önünde toplandı. Bu arada aralarında Salih Arıkan'ın da bulunduğu “ülkücüler” tekrar halka saldırdılar. Mahalle halkından Burhan Konakçı, saldırganlardan birini yakaladı. Bunun üzerine saldırganlar halkın üzerine ateş açtılar. Komandolardan Haydar Ceritli kendi çetesinin açtığı ateşle vurularak öldü, diğerleri kaçtılar. Burhan Konakçı'nın yakaladığı saldırgan ise karakolda serbest bırakıldı. 

Bu olaylara ve cinayetlere bütün bir mahalle halkı tanık olmasına rağmen, tanıklardan hiç biri dinlenmedi. Emniyet Müdürü, katilleri serbest bırakırken, devrimcileri gözaltına aldırıvordu. 

Ardından aynı cinayet şebekesinin Erhan Bitlisli'yi öldürmesi geldi. 

Erhan Bitlisli Belediye'de çalışıyordu. O zamanlar henüz hayatta olan Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu, Belediye'ye MHP'lileri doldurma faaliyetindeydi. Bitlisli'nin katillerinden İt Ömer lakabıyla tanınan Ömer Solmazgül de bu yeni alınanlar arasındaydı. İt Ömer ve arkadaşları Erhan'ı sürekli olarak tehdit ediyorlardı. Bir kere de evine kadar arabayla takip ettiler. 

25 Ocak akşamı Bitlisli işten eve dönüyordu. Kapının önünde "Erhan" diye seslenilmesi üzerine geriye döndü. Yüzlerini kadın çorabı ` takarak kapamış olan katiller. Erhan'a 21 kurşun sıktılar. Kalbine yediği ilk kurşunla öldü. 
Silah seslerine koşan Samis Özmansur da sırtın- dan kurşunlanarak yaralandı. Cinavetten son- 


ra suçluların bulunması için Ismail Kose'ye giden Erhan Bitlisli'nin babası, Emniyet Müdüründen, “Oğlun komünistti. bu işin üstüne fazla düşme" cevabını alıyordu. 

Yüreği halk sevgisiyle dolu, çalışkan, feda- kar, bilinçli arkadaşımız Erhan Gitissli'nin katledilmesinin üzerinden tam bir yý geçti. 
Öldüğünde “üç aylık bıraktığı kızı şimdi bir yaş üç aylık. Adlarıyla sanlarıyla bilinen babasının katillerinden hesap sorulmasını bekliyor. 


BİRİNCİ MİLLİ TÜTÜN KONGRESİ, İZMİR'DE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. 


1979 ÜSS Klavuzlarının 


gönderilme işlemi sona erdi - 


ANKARA (ANKA) 

1979 Üniversitelerarası Seçme Sınavı klavuzlarının gönderilme işlemi dün sona erdi. Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan ÜSYM Başkanı Prof. Altan Günalp, kayıtların 5-19 Şubat tarihleriarasında başlayacağını hatırlatarak, okul idarelerinin klavuzları hemen: satışa çıkararak bir an önce öğrencilerin eline ulaşmasının sağlanmasını istedi. 

Prof. Günalp, sınavlara girecek} öğrencilerin kavıt belgelerini en yakın lise veya lise dengi meslek okulu müdürlüklerine, son sınıfta olan öğrencilerin ise kendi okullarının müdürlüklerine teslim edeceklerini bildirdi. 

Klavuzların 600 bin adet basıldığını, kayıtların ise 5-19 Şubat tarihleri arasında yeniden yapılacağını. hatırlatan Prof. Günalp, yurtdışındaki adayların belgelerini doğrudan doğruya merkeze göndermelerini istedi. 

Bu arada İzmir'de 5 Şubatta başlayıp, 14 
Şubatta kadar devam edecek olan başvurularla ilgili olarak gerekli belgelerin öğrencilere dagıtımının başladığı öğrenildi 


ANKARA (ÖZEL) 

1. Milli. Tütün Kongresi İzmir'de çalışmalarına başladı. Kongre Tütün üretiminin sınırlandırılması kararını aldı. Tütün üretiminin sınırlandırılması çalışmasını yürütecek komiteye alınmayan bazı üyeler ise salonu terkettiler. Kongreye 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DPT, Tekel Genel Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Fakültesi Öğretim üyeleri ile ilgili kuruluşlar katıldı. 

Bu sırada söz alan Maliye Bakanlığı temsilcisi 
10 Ocak 1979'da elde 
bulunan 136 milyon kilogram tütünün 8-10 milyar . TL, ettiğini bunu da bir anda kredi olarak (o karşılamalarının çok güç olduğunu söyledi. 

Tütün üretiminin azaltılmasının o nedenlerinin 


gözönüne alınması gerektiği üzerinde duran konuşmacılar bunun bir alt komisyonda çözüme bağlanmasını istediler. Ancak Gümrük ve Tekel Bakanlığı bu alt komisyonun sadece Gümrük 
Tekel Bakanlığı, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve DPT'nin temsilcilerinden oluşmasını önerdi, Bunun üzerine 6 milyon 400 bin üreticiyi temsil ettiğini öne süren Ziraat Odaları buna itiraz ederek kendilerinin de komisyonda bulunması gerektiğini ileri sürdü. Ancak komite daha sonra alt komiteyi Bakanlıklararası tütün Kurulunu seçmesini karara bağlaması üzerine Ziraat Odaları komite çalışmalarını terketti, 

Tütün üreticilerinin asıl sorunu olan aracı ve tefeci sömürüsünün dile getirilmediği komisyonun çalışmaları,iki gün sürdü. 


nil a TE 


Provokasyon 


basını işbaşında 


"Halkın Kurtuluşu", "Devrimci Halkın Birliği", "Devrimci Halkın Yolu" vb, sıkıyönetimin ilan edilmesiyle birlikte, bir yandan tam bir panik içine girerken, aynı zamanda maceracı eylemleri ve yayınlarıyla, MHP'nin girişeceği karanlık tertiplerin aleti olmaya hazır: olduklarını gösterdiler. Onlar sıkıyönetimin ilanını, İ2 Mart faşist darbesine benzeterek çığırtkanlığa girişen oportünistler, bir yandan da devrimci harekete yönelik saldırılarını sürdürüyorlar. Faşistler ise, bunları, maceracı eylemlere girişmeleri için pohpohlamakta ve teşvik etmektedirler, 


Bu grupların sıkıyönetim politikaları konusundaki asıl elebaşıları, ise Sahte TKP. İ. Bilen'in partisinin sın.yönetime ve hükümete hücum çağrılarının hemen ardından sahte sol, orkestra değneğiyle hareket ediyormuşçasına yayınları başlattı 


"Halkın Kurtuluşu" 142. sayısında sıkıyönetimin ilanı ile ilgili olarak şöyle diyor: 


Sıkıyönetimin ilanından sonra "Halkın Kurtuluşu", 


“Devrimci Halkın Birliği 


vb. gibileri, MHP'nin işini kolaylaştırmak için, sıkıyönetimi, 12 Mart faşizmine 


benzeterek tam bir çığırtkanlığa giriştiler 


Yayınlarıyla maceracı eylemleriyle 


bunlar, girişilecek her türlü karanlık tertibin aleti haline geldiler. Onların bu ko nudaki vol göstericileri ise Moskovacı Sahte TKP. . . 


"Faşist diktatörlük, koltuk değneyi CHP hükümeti aracılığıyla 13 ilde sıkıyönetim ilan etti. Bu, emekçi halkımıza yeni bir azgın saldırıdır. Onların var olan hak ve özgürlüklerini gasbetmek sömürü, baskı ve zulmü daha da artırmak, demokrasi mücadelesini ezmek için bir tertiptir. 

"Haikın Kurtuluşu"'nun 143. sayısında da, aynı konuda şunlar yazıyorlar: 


İCAPANOĞLU İZMİR'DE pren 


"Kalkın ey ehli vatan” 


Kahramanmaraş katliamı üzerine sıkıyönetimin ilan edilmesiyle, ülkede karııklık çıkarmak isteyenler, faaliyetlerini zmir'de yoğunlaştırdı. Sıkıyönetim'in 


önünden kaçan, soluğu İzmir'de alıyor. 
Bu arada, İzmir'de de uzun süredir sesi soluğu çıkmayanlar fırsat bu fırsattır 


deyip, kendini bu siyasi arenaya atıyor. 

Demirel hükümetin 1970 yılında hazırlattığı MHP raporunda, komando kamplarının mali yönünü finanse ettiği belirtilen şimdiki MHP İzmir il yönetim kurulu yedek üyesi Kemal Fddai Coşkuner, "Uzun yıllar devam eden susüştan sonra, yüce allahın inayetiyle nihayet" yeni bir dergi çıkarmaya başladı. Dergiye de kendi ismini vermiş:FEDAİ 

Fedai'nin kapağında, yanmış, yıkılmiş bir şehir, Kahramanmaraş resmi ve altında bir cihad çağırısı: "KALKIN EY EHLİ VATAN", Derginin ilk cümleleri şöyle başlıyo 

''Bir başka sabahtı o gün, Sevincin- den ağlayan. insanlar gördük yollarda, Bunalmıştı milletimiz. Hasretti huzura, 


urun 
Paralı askerler buluştu 


"Ürün" dergisinin 55. sayısında Kastro ile İ. Bilen'in buluşması kapak resmi yapılmış ve aynı sayıda iki partinin bildirisi yayınlanmış. Sahte TKP ile Küba revizyonistlerinin ortak bildirisinde, sahte TKP'nin şefi İ. Bilen, Küba yöneticileri- nin Sovvetler Birliği'nin hizmetindeki paralı askerliğine "Yüksek bir değer biçmiş"! 
Küba'nın, Üçüncü Dünya ülkeler içinde yaptığı bölücülüğü övüyor ve bildiri Sovyetler'e düzülen methiyelerle son buluyor. 
Ortak bildiride şöyle diyorlar: 


"TKP MK delegasyonu... Küba Komünist Partisinin ve hükümetinin, en yüksek biçimini Angola'da ve Etyopya'da gösteren kararlı enternasyonalist politikasına yüksek bir değer biçmiştir. Bunun yanısıra Küba'nın Bağlantısız Ülkeleri Hareketi içinde oynadığı valü kutlamış ve VI, Tepe Toplantısı'nın başarıyla geçmesini dilemiştir". 


"KKP ve TKP , Sovyetier Birliği ve öteki sosyalist ülkelerin ardıcıl barış politikasının uluslararası kurtuluş savaslarının dünya barışının ve yumuşamanın gelişmesine katkıda bulunduğu üstüne inançlarını belirtmişlerdir." 


Halkın 
"Parti Bayrağı" dergisi, 11. sayısında da, gazetemize ve devrimci harekete saldırarak şunları yazıyor: 


Kurtuluşçularının çıkardığı 


"Bunlar, zevahiri kurtarmak amacıyla akıl almaz. bir pişkinlik ve utanmazlık ıçinde kendilerinden en az bir kaç kat daha fazla kitleleri etkileyen ve harekete geçiren Marksist-Leninist hareketi. uğ- 


FEDAİ 


lann ari MARE 


sevgiye, ışığa. Komünist ülkelerden yönetilen o kukla satılmış kızıl eşkiyalar, o bir avuç çapulcu sergerdeler bu vatanı sahipsiz sandılar..." 


“Gecekondu sorunu, gecekonduları yıkmakla çözümleneinez” 


Polis Derneğinin mesleki yayın organı Pol Der'in geçtiğimiz 24, sayısında, gecekondu sorununun gecekonduları yıkmakla çözümlenemeyeceği belirtilerek şunlar yazılıyor: 


"İnsan zorunlu kaldığı için gecekonduya yönelmekte, yoksa rahatlığından değil; Bugün hangi, birimiz gecekondu yapmak istemiyəruz. Ama ne zaman hesaplasak hep ileriye atmak zorunda kalıyoruz; planımızı. 
'Ah elimde 40, 50 bin lira olsa ben çıkarım bu işin içinden' dfye düşünürüz hep. 


“Şimdi gelelim, bu sorunun nasıl halledilmesi gerektiği konusuna. Yıkarak mı? Yoksa, panzerleri gecekondu halkının üzerine sürerek mi? 
Sen hem halkın konut soğfununa ilgi gösterme, bu yetmezmiş gibi bir de ne emeklerle, çilelerle vatandaşın kendi yaptığını git başına yık, bu mu "Halkçılık? 


“Neymiş, 'Buralar hazineninmiş, buralara gecekondu yapmak kanunsuzmuş.' Boğaz sahillerine bilmem kaç katlı villaları bilmem neleri yapanlar suç işlemiyorlar da, bizim zariban dağın başına 4 pirketr ördüğü zaman suç mu oluyor? Nerede kaldı toprak reformu masalları? Madem siz topraksızlara ve az topraklılara toprak dağıtacak kadar hak hukuk taraftarısınız,bize de şu bir evlik yeri niye çok görürsünüz? Bu vatanın toprağın- da, onun üzerinde yaşayan herkesin hakkı var, o vatana ihanet edenler dışında. Dağın başında kuş uçmaz, su gelmez yerlere kafasını sokmak için bir iki göz ev , yapanı insan suç işlemiş sayılamaz. Bilakis onun bu ihtiyacını karşılamayanlar, bu yetmiyormuş gibi polisi, zabıtayı onların üzerine salanlar suç işlemektedirler Bu suçun tek yargılayıcısı da yine aynı insanlar yani halk olacaktır”, 


"Sıkıyönetim faşist diktatörlüğün gençliğin mücadelesini bastırmak, var olan kısmi hak ve özgürlüklerini de ortadan kaldırmak, gençlik üzerindeki baskıları daha da artırmak için başvurduğu bir yoldur... Faşisi diktatörlük yükselen bu mücadeleden duyduğu korkunun bir eseri olarak sıkıyönetim ilan etti. Faşist diktatörlük, sıkıyönetimi çeşitli hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmanın ve rahatça yeni faşist baskı yasaları çıkarmanın bir aracı olarak kullanacaktır". 

"Devrimci Halkın Yolu" ise 57. sayısında, sıkıyönetimin ilan nedeniyle ilgili olarak şu görüşleri ileri sürüyor : 

"Faşist diktatörlüğün halk yığınlarını ezmek ve sömürmek için, sınıf mücadelesinin bugünkü koşullarında artık parlamenter oyalamalara değil, süngüye ihtiyacı var. Faşist generallerin ültimatomuyla, hükümet sıkıyönetimi ilan etti, Faşist sıkıyönetim komutanları zaten gevezelik kulübünden başka bir şey olmayan, parlamentoyu gözle görülür bir şekilde kukla haline getiren sıkıyönetimle, idareyi, yürütmeyi, halkı zorla baskı ve denetim altına alma işini ele aldılar." 

"CHP hükümeti faşist diktatörlüğün demokratik cilası sopası rolünü oynuyor hakim sınıfların buhran koşullarında can simidi olma görevini gerine getiri yordu. Bu yeni görevi üstlenmesiyle bugün o, faşist diktatörlüğün uşağı, faşist paşaların gönüllü hizmetkarı haline gelmiştir". 

Tasfiyecilerin çıkarttığı "Partizan" dergisi de 5. sayısında, "CHP, resmi sıkıyönetime başvurmaktan başka çare göreni&di. Böylece; hakim! sınıfların bütün klikleri, açık faşizmin resmi sıkıyönetim biçiminde birleştiler" dedikten sonra, şunları yazıyor: 

"Marksist- Leninistlerin önündeki esas mesele ise, resmiSıkıyönetiminşartlarında halkın mücadelesini toparlarken, devrimin stratejisini oluşturan halk savaşının görevlerine daha büyük bir sabır ve enerjiyle sarılmak, bu kitle mücadelelerini ona tabi ve yardımcı kılmaktır." 

"Devrimci Halkın Birliği" de 50. sayısında, "Birleşelim, örgütlenelim, teçhizatlanalım ve mücadele edelim" çağrısinda bulunuyor. 


CL YURUYUŞ 
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Yürüyüş, 
Guadeloupe 


Lirvesini değerlendiriyor 


"Yürüyüş", Guadeloupe Zirvesi ile ilgili olarak 197. sayısında şunları yazıyor : 


“Bu anlamda emperyalizmin dünya barışmı tehlikeye atan, soğuk savaş koşullarının yaratılmasına, tırmandırılmasına yönelik bir politika izleme doğrultusunda yeni adımlar atarak düzenlemelere girişmek amacında olduğudur. 
Zirve sonrası yorum biçiminde değerlendirmelerle bu saldırgan politikaya ortam hazırlanmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Bu çabaların gösterdiği bir başka husus da emperyalizmin başlıca hedef alanı olarak Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu bölgesini belirlediğidir , Bu olgu da Guadeloupe Zirvesinin Türkiye açısından önemini artırmaktadır. 


"Emperyalizmin oluşturmak için çaba harcadığı görüş özetle şöyledir: Orta No-. 
ğu'daki gelişmeler, emperyalizmin bu bölgedeki çıkarlarına ters düşmektedir. 
Ancak emperyalizmin. çıkarlarına indirilen darbeler Sovyetler Birliği'nin 'yayılmacı' politikasından «doğmakta ve bölge- nin ' Sovyet kontrolüne' geçmesi tehlikesini oluşturmaktadır. Bu nedenle emperyalizmin çabası bu 'tehlikeyi' önlemeye yönelmelidir; genel politika ve strateji Sovyatler'in bu 'yayılmasına' karşı kullanılacak bir biçimde düzenlenmelidir," 


Parti Bayrağı, Aydınlık'ın büyük güçlerle 


mücadele siyasetine saldırıyor 


raşmaya ve yazdıklarına cevap vermeye değmez küçük bir grup' olarak nitelendirdiler ve 'büyük güçleri kazanma', 'büyük politika izleme' vb. gerekçeleriyle kendilerini, AP MHP, MSP, CHP gibi gerici güçlere beğendirmek, onların güvenlerine mazhar olabilmek için her türlü kirli oyuna başvurdular. Bunlar işi, MİT içindeki 'yurtsever kanada hizmet sunnıaya devrimcileri polise ihbar etmeye, tutuklu devrimcilerin hangisine nasıl iş- 


kence yapılması, nasıl iz sürülmesi gerektiği konusunda polise akıl öğretmeye, bunlar yetmediği zaman, tabanca ve kasap bıçaklarıyla devrimci katletmeye kadar vardırdılar. ` Devrimcilere 'faşist', 'kontrgerilla' vb. sıfatlarla saldırırken, Cüneyt Arcayürek gibi karanlık güçlerin 
adamlarını, ' Hüsamettin Çelebi gibi 12 
Mart faşizminin sözcülerini, Lütfü Oflaz gibi gerici yazarları," "Devrimci demokrat' ilan ettiler. 


Beden Terbiyesi Genel 


Müdürü 


nn 7 i R 


nlü, 


Merkez Danışma Kurulu Kararını açıkladı: 


"Tüm dallarda sporcu transferi kaldırıldı. 
Profesyonel maç hasılatından yüzde 8 


amatör 


payı kesilecek” 


@ Yeni serbest 
. giriş kartı yönetmeliği kabuledildi 


@ Merkez Hakem 
Kurulu üye sayısı 
14'den 7'ye indirildi 


YABANCI SPORCU 
TRANSFERİ KALDIRILDI 


Beden 'Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Ünlü dün düzenlediği basın toplantısında, Merkez Danışma Kurulunun aldığı kararları açıkladı. Türkiye'deki spor yapısını sağlıklıbir çizgiye oturtacak şekilde yürekli bir adım atıldığını belirten Ünlü, alınan kararları şöyle açıkladı: 

"Kamuoyunda son günlerde çok tartışma konusu olan yabancı sporcu transferi tüm spor dallarında kesin olarak kaldırılmıştır. Ancak yurdumuzda halen sporculuk yapan yabancılar sezon sonuna kadar bağlı bulundukları kulüplerde oynayabileceklerdir. Bir de uzun bir süreden beri kamuoyunu yakından ilgilendiren, profesyonel futbol karşılaşmalarından yüzde 
12 kesinti yapılması konusunda 
kesin karar verilmiştir. Buna göre futbol karşılaşmalarından elde edilecek hasılattan, maçtan önce amatör maç konsun veya konmasın yüzde 8 kesinti yapılacaktır. Bu kesinti amatör spor kulüplerine malzeme araç ve gereç olarak yansıtılacaktır." 


MERKEZ HAKEM KURULU 


Merkez Danışma Kurulunun aldığı diğer karara göre; 

Merkez Hakem Kurulundaki üye sayısı 14'ten 7'ye indirildi. 
Kitle sporları federasyonu ile satranç federasyonu kurulması isteminin Mayıs ayında yapılacak spor kurultayı gündeminde tartışılacaktır.. Ancak Federasyon kurulana ar, halk koşularını ve halk yürüyüşlerini Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü federasyon İşleri İdare Başkanlığı bünyesinde kurulacak bir kitle sporları şubesi yürütecektir. 


SERBEST GİRİŞ KARTLARI 


Ünlü serbest giriş kartları konusunda ise şu açıklamayı yaptı: 


"Serbest giriş kartı konusunda üç yaklaşımla çözüm aranmıştır. Bunlardan birincisi; Akdeniz Oyunları birincisine , Dünya Şampiyonları ve Olimpiyatlarda ilk üç dereceye gireceklere ömür boyu başarı ödülü kartı verilecektir. 


“Bunun yanısıra bireysel sporlarda 25, takım sporlarında 35 
hakemlik ve antrenörlük yapanlar ile 5 yıl uluslararası yarışmaları yöneten hakemlerimiz, emekli olmuş beden eğitimi öğretmenleri! ve Beden Terbiyesi kadrosu içinde 20 yıl kadrolu veya fahri görev yapanlara ömür boyu hizmet kartı verilecektir. 
Ayrca Türkiye bireysel birinciliklerinde birinci gelenlere, takım yarışmalarında birinci olan takımların sporcularına bir yıl süre- li hizmet ödülü kartı verilecektir," 


Beden Terbiyesi Genel Müdürü 


Fikret Ünlü dünkü basın 


Basın toplantısında açıklanan kararlardan biri de basketbol ve voleybol yönetmeliğinin değiştirilmiş olmasıdır.. Buna göre Türkiye birinci ve ikinci liglerin- de yer alan kulüpler bölgelerindeki tüm yıldızlar ve gençler müsabakalarına katılmak zorundadırlar. Buna uymayan kulüpler liglerden ihraç edilenceklerdir Ayrıca kulüpler 1978-80 sezonunda kendi bünyelerinde yetiş miş enaz iki, 1980-81 mevsimin- de en az dört, 1981-82 ve daha sonraki sezonlarda en az beş sporcularına yer vermek zorundadırlar 

Tüm basket kulüplerine A takımlarına diğer kulüplerden aktarma yapan sporcular, kulüplerinin izni olmadan tescil tarihinden itibaren üç yıl bölge içi veya dışı aktarma, yapamayacaklardı. 

Basketbol ve voleybol dallarında etkinlik gösteren kulüplerin sporcuları 22 yaşını doldurana değin bölge içi veya dışı akvarma yapamazlar. 


ÖZEL SALONLAR 
YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ 


Bu arada yapılan açıklamada gerçek ve tüzel kişiler tarafından beden eğitimi ve spor çalışmaları yapmak amacı ile açılacak okul, salon ve enstitüler hakkındaki yönetmeliğin de değiştirildiği belirtildi. 


| Cengiz 
Göllü: 
Rakiplerimiz karşısında ezilmeden oynadık 


Uludağ Seçkinler 
Kayak Kampı sona erdi 


ANKARA (ÖZEL) 
Uludağ'daki Alp Disiplini ve Sarıkamış'taki seçkinler kayak kampları sona erdi. 


Uludağ'daki Alp di- 


Bu 


toplantısını yaparken 


Buna göre tesis açmak isteyen kamu kuruluşları izin almak için Beden Terbiyesi Genel Müdürlü- günü, gerçek kişiler ise Bölge Başkanlıklarına başvuracaklardır. İşletmeciler tesiste görevli doktor, sağlık memuru ve her branş antrenörü e yapılan 1 yıllık sözleşmesinin tasdiki örneğiw vereceklerdir. 
Bu tesisler en sıkı şekilde denetlenecektir. Gerek denetleme sosunda gerekse emniyetce kamu düzenine ve yönetmeliklere, ahlak ve adaba aykırı durumları saptadığın- da, güvenlik bozucu tutum ve davranışları görüldüğünde, ideolojik amaçlar için tesislerin kullanıldığı anlaşıldığında, sporcuların yasa dışı eylemlere ka tıldıkları belirlendiğinde verilen çalışma izni kaldırılacaktır. 


Merkez Danışma Kurulu en son Hentbol müsabaka hakem ve antrenörlük yönetmeliği ile masa tenisi hakem yönetmeliğini ilgili federasyonların Hazırladıkları biçimde kabul etti. 


Basın toplantısında daha sonra soruları cevaplayan Fikret Ünlü, Merkez Danişma Kurulu kararlarının gizli profesyonelliği önlemek amacıyla alındığını belirterek: "Bu kararlar bizi uluslararası alanda belki birtakım zorluklarla karşılaştıracaktır. 
Ancak ulusal sporun rayına oturmasını sağlayacaktır" dedi. 


sonunda dört genç ve bir bayan sporcudan oluşacak Kayak Milli Takımı Bulgristan' daki 

Şampiyonasına 


İSTANBUL (THA) 


Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 3. 
Turunda Avrupa'nın güçlü ekipleri ile oynayan Eczacıbaşı erkek ve bayan voleybol takımları antrenörü Cengiz Gollu "'rakipleri karşısında ezilmeden oynadıklarını" açıkladı. 

Polonyalıların organizasyon bozukluklarından yakınan Gollu İstanbul'da rakiplerimiz karşısında istediğimiz oyunu çıkaramadık. Oyunu çok kısa bir süre içinde bitirdiler. Ancak bizimle yapacakları rövanş maçını hayli benimsediler, Karşılaştmalarda bayan sporcularımızın tecrübeleri arttı" dedi. 

Gollu ayrıca bayan takımlarının yaptığı özel karşılaşmalarda da başarılı olduğunu sözlerine ekledi. 


Kısa /Kısa 


Kayseri Talas Eğitim 
Kamp Merkezindeki güreş genel hazırlık kampına katılan sporcu sayısı ancak 30'a ulaştı. 
Kampa 76 güreşçinin çağrıldığı bildirilmişti. 
Kampın normal çalışmaları Salı günü başladı. 


«amp çalışması dört büyük 


Balkan 


gide- Istanbul Üniversitesi 


FUTBOL FEDERASYONU HAKEMLERİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİNİ 
YAPACAK 


ANKARA (THA) 

Futbol Federasyonu 
Kurulu Cumartesi günü 
Güngör Sayarı'nın Başkanlığında Ankara'da toplanacak, 

Merkez Hakem Komitesi üyelerinin de bulunacağı toplantıda ilk yarı- da maç yöneten hakemlerin genel bir değerlendirilmesi yapılacak, ikinci yarı maçları için gereken önlemler gözden geçirilecek. 

Bu arada, UEFA rafından uygulanan saha kapatma yerine para cezası verme ve futbolculara kural dışı hareketlerinden ötürü para cezası uygulamasını öngören yönetmelik üzerinde son düzeltmeler yapılacak. 


siplini kampından sonra 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak Balkan Şampiyonasına katıla- 


cak Milli Takımı belirlemek üzere 21 kayakçı 
Şubat sonunda tekrar kampa alınacak. 


cek. 


Futbol Federasyonun 


Ye yandan Futbol 
Federasyonu iki sarı kart uygulamasının kaldırılmasından vazgeçti. 

Ulaşımdaki aksaklık lar nedeniyle raporların gecikmesi bunun da bazı sürtüşmelere yol açması üzerine kaldırılması düşünülen iki sarı kart kuralı bu sezon sonuna kadar devam edecek. 

Maçlar sırasında; sarı kart gören futbolcu,arın kulüpleri, adı soyadı, lisans numarası ve numarası cetvele işlenecek bunların birer nüshası her iki kulüp yönetıcısıne imza karşılığında teslim edilecek. 

“Hakemler maçta sarı kart göstermezlerse kulüblere herhangi bir tebliğ kağıdı vermeycekler. 


Sarıkamış'ta yapılan 
Milli Takımı oluşturma seçkinler kampı sonucunda da Kars Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünce Osman Yüce kupası kayak yarışmaları düzenlendi. 


Spor Birliği ve Spor Yazarları Derneği'nce düzenlenen Yüksek öğrenim Kurumlarında 
Spor ve sorunları konulu seminer İstanbul'da başladı. Seminerde spor adamları ve öğretim üyelerinin çeşitli bildirileri tartışılıyor. 


toplantısı bazı konular Pazar günü- ne bırakılacak. 


- Türkiye-Bulgaristan 


Yeni uygulama kesinlikle ikinci yarı maçlarında yürürlüğe girecek. 


uzun sürerse 


Bisiklet 


ADRES 


Halk - Tiyatrosu İdari Bürosu 


74 TIYATRO KURSLARI 


Halk Tiyatrosu tarafından 7 Şubat tarihinde başlayıp bir ay sürecek olan, Tiyatro Kursları düzenlenmiştir. İsteklilerin 7 Şubata kadar aşağıgaki adrese başvurmaları duyurulur. 


No: 483/5 İsveç Konsolosluğu yanı. 
TÜNEL -İSTANBUL 


İstanbul'da 
16 Aralık'ta oynanan 
Beşiktaş-Zonguldak- spor maçında çıkan olaylarla ilgili olarak ceza alan sporcular açıklandı. Beden Terbi l yesi Genel Müdürlüğü 
Ceza Kurulunun ver- 


diği karara göre Beşiktaşlı futbolculardan Ali “Çoban üç maç, Hayri 
Kol ve Kemal Batmaz 
| | ikişer maç, Kemal Kılıç 
ve Atakan Aksu birer 


maç; Zonguldaksporlu 


İstiklal Cad. | | futbolculardan Ahmet 


rer maç ceza aldılar. 


Kaya ve İsa Ertürk bi- 


kamp çalışmaları bugün sona eriyor 


KONYA (THA) 


Türkiye-Bulgaristan Bisiklet Milli Takımlarının 5 
Ocak'ta Antalya'nın Alanya ilçesinde Orman Bt “anuğı Tesislerinde haşlatılan kamp çalışmaları bugün 


sona eriyor. 


Ortak kamplardan ikincisi 5-25 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan'da açılacak. 

Bulgaristan'a gidecek Türk kafilesinde 20 bisikletçi ile 5 antrenör yer alacak. Kafile Başkanlığını ise Beden Terbiyesi Konya Bölge Müdürü Tezcan Uzcan ya- 


pacak. 


Bulgaristan'daki kamp, süresince pist yarışmaları düzenlenecek. Diğer bir pist yarışması da 12-13 Mayıs tarihlerinde Konya'da yapılacak. 


25 Ocak 1979 


K.Maraş halkı, katiller hakkında ifade verebilmek... 


.Adana”da bir genç, öldürüldü... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


de bir kahveyi tarayıp üç kişiyi yaralamışlardı, Komandolar 659 numaralı sokakta yeni açılan bir kahveye ateş ettikten sonra Yurt Mahallesi Kültürdere'ye doğru kaçmışlardı. Kahveye açılan ateş sonunda Ferman Çeliktenyıldız, Ramazan ve Yusuf adlı yurttaşlar yaralandı. Ancak komandoların giriştikleri bu tertip 


halk tarafından tespit edildi. Mahalle halkı, Devrimci Halkın Birliği 


adlı grubun mahalle duvarlarına sıkıyönefime karşı sloganlar yazdığını, kendilerinin ise bunları sildiğini belirtirken, son saldırıya bu grubun hareketlerinin de zemin yarattığını kaydetti. 
Önceki gece bir kişinin öldürülmesinden sonra dün de iki lise öğrencisi kurşunlanarak ağır yaralandı. 
Endüstri Meslek Lise- 
“si 2. sınıf öğrencisi Mahmut Çakır ile erkek Lisesi öğrencisi Ali Gerger'e Tekel Sigara Fabrikası yakınlarında bir köşe- den tabanca ile yaylım ateşi açıldı. Ağır şekilde yaralanan her iki öğrenci de tedavi için hastaneye kaldırıldılar. 


İSTANBUL'DA 
UGD İstanbul Şube 
Başkanı Recep Öztürk'ün önceki gece Aksaray'da polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınma olayı ile ilgili 


olarak herhangi bir açık- 


lama yapılmadı. 

w Kadırga Oğrenci Yuraunda 17 Ocak günü meydana gelen ve Halkın Kurtuluşu grubundan Erdoğan Çamdal'ın ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Hasan Polat ve Burhan Kızılgedik olduğı bildirildi. Yapılan açık lamada Hasan Polat'ın, Erdoğan Çamdal'ı vurduğu, Burhan Kızılgedik' 
in ise olaya "dışardan açılan ateş sonucu" izlenimini vermek için haya- ya ateş ettiği iddia edildı. 

Bu arada Halkın Kurtuluşu dergisinin 144. 
sayısında Erdoğan Çamdal'ın Devrimci Yol grubundan olan ve yakalanan Hasan Polat adındaki provokatör tarafın- 


dan vurulduğu ileri sürülmüştü. Olayın ise yurt komi:esi arasında çıkan bir anlaşmazlık yüzünden meydana geldiği belirtilmişti. 

Polise pasif mukavemette bulunduğu iddiası ile Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde yargılanan Atatürk Eğitim Enstitüsü öğrencisi Kemal Özgen, 40 
gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın, tutuklu bulunduğu süre gözönüne alınarak tahliye edildi. 


. Kağıthane semtinde polis ve jandarma ile giriştikleri silahı çatışma sonunda yakalanan 7 ki-İstanbul Sıkıyöne- 


Și, 

tim Askeri Mahkemesi tarafından tutuklandı. 
Tutuklanarak cezaevi- 


ne gönderilen sanıklara adları şöyle: Cafer Sar. 
taş, Hasan Kel, Zeki Düz- gün, Ali Araz, Hacı Gül Cemal, Kemal Deniz ve 
Cemal Deniz. 


MARDİN'DE 

Mardin'de önceki gün öldürülen Mahmut Dinçer adındaki öğretmenin katili olan Mardin Eğitim Enstitüsü öğrencisi Ahmet Oral, Diyarbakır'da yakalandı. Sanık, öldürme olayının siyasal bir nedeni olmadığını iddia etti... 

KARABÜK'TE 

Karabük Ülkücü Gençlik Derneğinde, adam öldürmek ve yaralamaktan arandığı belirtilen ÜGD üyesi yakalandı. Bir ihbar üzerine ÜGD Karabük Şubesinde yapılan aramada, bir kişiyi öldürmek, Atlana'da bir kişiyi yaralamak ve çeşitli illerde öldürme ve yaralama olaylarından aranan Balıkesir Eğitim Enstitüsü öğrencisi İlhami Yılmaz ele geçirildi. Katil zanlısını saklamaktan dolayı dernek yöneticileri hakkında soruşturma açıldı ve ÜGD Karabük 
Şubesi 1 ay süreyle kapatıldı. 

Öte yandan Karabük' 
e bağlı Yenice Bucağın- da: ilkokul öğretmeni 
Sabri Düzlü, sönceki gece maskeli oldukları bildirilen saldırganlar tarafından yolu kesilerek dövüldü. Olayın görgü tanıkları, saldırganların arasında ÜGD Başkanı ile komandoların bulunduğunu belirttiler. 


TELEVİZYON 


1830 HABERLER 
18.33 SİNBAT'IN SERÜVENLERİ 19.00 FÜLÜT ÖĞRENİYORUM 

19.30 ANADOLUYA 
Bugünkü programda Tarım Bakanlığınca Çorum ve Çankırı bölgelerinde uygulanan Kırsal tanıtılması yer alıyor. 


Kalkınma Projesinin 
20.30 HABERLER 


21.15 BES DAKİKA (Kalça Çıkığı) 21.20 YEDİNCİ SOK AK 
22.10 HABER-PROGRAM 


05,00 Açılış, program ve kısa haberle 

05.05 Türküler. Sarkılar 06.00 Kısa Habörler 

07 40 Sabahtân Sabaha 
09.00 Kısa Haberler 
09.02 Halk Müziği 

09 20 Çocukiar I çin 
0940 Arşivden Mikrofona 
10.00 Kısa Haberler 
10.01 Arkası yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12 10 öğle üzeri 

13.00 HABERLER 
13.15 Bağlama Takimi 
14.32 Türküler 

15.00 Kısa Haberler 
15.01 Yaşayan Hukuk 
15.21 Şarkılar 

15 40 Hafif Müzik 

16 05 Okul Radyosu 
17.00 Kısa Haberler 


TRT2 - 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün başlıyor 

09.00 Olayların içinden 

09.30 Sabah Konseri 

10.00 Şarkılar 

10.30 Yaşayan Ekonomi 

10.50 Türküler Geçidi 

11.10 Şarkılar ve Saz Eserler) 

11.40 Sılaya Dönüş 

12.00 Hafif Müzik Sanatçıları söylüyor 

12.20 Şarkılar 

12.40 Türükler ve Oyun Havaları 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

13.30 Olaylar | çinden 

14.00 Türküler Geçidi 

14.30 Yabancı DII 
Öğrenelim 

16.00 Şarkılar 

16.20 Arkası Yarın 


17.02 Aksama Doğru 
18,01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
19,30 Türküler 

19,50 Çocuklar için 
20.00 Kısa Haberler 
20,02 Türküler 

20.15 Sılaya Dönüş 
20,35 Saz Eserleri 
21.00 Kısa Haberler 
21.02 Radyo Tiyatrosu 
22.00 Kısa Haberler 
22.02 T.B.M.M. Saati 
22.40 Şarkılar 

23.00 HABERLER 
23.10 Türküler Geçidi 
23.40 Şarkılar 

24.00 Kısa Haberler 
00.02 Gece Yarısı, 
00.40 Küçük Konser 
00.55 Kısa Haberler 
01.00 Program ve kapanış 


Verenler 

17.00 Şarkılar 

17.30 Küçük Konser 

18.00 Türk Halk Müziğin - den Seçmeler 

18.30 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımız 

18.50 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

19.30 Hafif Müzik 

19.45 Bağlama Takımın- dan oyun havaları 

20.00 Fasıl 

20.30 Türk Hafif Müziği 

20.45 Türküler 

21.00 Çevre Sorunları 

21.20 Şarkılar 

21.35 Türküler ve Oyun Havaları 

22.00 Barok Müzik 

22.30 Solistlerden Şarkılar 

23.30 HABERLER 

23.35 Türküler 


16.40 Halk Müziğine Gönül 23.55 Program ve kapanış 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konser| 
09.00 Barok Müzik 
09.30 Hafif Müzik Sanatçıları söylüyor 10.00*Çeşitii Sololar 
10.30 Çeşitil Melodiler 11.00 Öğleye Doğru 
12.00 sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saatl 


Aydınlık 


BANAS Basina AŞ adina sahibi 


FERİT İLSEVER 


14.30 Caz Müziği 

15.00 Günün Konseri 
16.00 Müzik Dünyasından 17,00 Sizler için d 
18.00 Stüdyo FM 

19.00 Bir Konser 

20.30 Caz Konseri 

21.00 Büyük £serler 
22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Perşembe Konseri 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve kapanış 


Yayı İsli 
Hari se Maka 
Myessese Ming O 
Dizgi Aw Ofset besik 
Baskı bt GESTEUR 
Daginn GAMIE DA 


Gözler... 


(Baştarafı 1. sayfada) 08.00'de Tahran'da olmayı umduklarını söyledi. 

Öğleden sonra gazetecilerin ısrarı üzerine yeniden bir açıklama yapan ve gazetecilerin sorularmı cevaplayan Dok- 
“or Yazdı, havaalanının ordunun işgali altında olduğunu ve bu nedenle kapalı olduğunu ordunun havaalanına giden bütün yolları tuttuğunu belirtti. 

Doktor Yazdı, Bahtiyar'ın bir elçi gönderdiği bu elçinin kabul edilip edilmeyeceği şeklindeki bir soruya karşılık, elçinin kabul edilmesinin, getirdiği mesajın içeriğine bağlı olduğunu" söyledi. 

Başka bir gazetecinin 
"ordu ile Bahtiyar birlikte mi hareket ediyorlar?" sorusunu, "'Bahtiyar emirleri kendisinin verdiğini söylüyor, ordunun Başbakana bağlı olması gerekir" şeklinde cevapladı. d 

Ayetullah Homeyni' 
nin yakın danışmanlarından Doktor Yazdı, havaalanının kapalı olması halinde İran'ın diğer havaalanlarına gideceklerini, eğer bütün havaalanları kapalıysa. başka hiç bir ülkeye iniş yapmayacaklarını tekrar Paris'e geleceklerini söyledi. Bu arada ordunun herhangi bir şey yapıp, yapmayacağı sorusunu "ordunun niyetini bilmediğini"' söyleyerek cevapladı. 

Doktor Yazdı, bir gazetecinin yani iyi hesaplanmış bir kumar oynuyorsunuz sorusuna ise gülerek "evet" cevabını verdi ve "bütün bu yıllar boyunca çoğunuz bizim başarı kazanıp kazanamayacağımız konusunda kuşkuya düştünüz ama başaracağız" dedi. 

Gazetecilerin kendi akibetlerinden o korktukt larını belirtmeleri üzerine Doktor Yazdı, "bu 

seyhatin tehlikeli olduğunu, aerkese riskini ona göre gelip gelmemesini söylediklerini, bazı insanların , uçağa ateş açabileceklerini" bildirdi. 

Hamedan'dan sonra 
İsfehan'da da hava kuvvetleri içinde ayaklanma olduğunu bildiren Doktor Yazdı, birtakım as- 


p istanbul... 
(Baştarafı 1. sayfada) yasaklanan, 

A- Halkın Kurtuluşu, B-Devrimci Halkın Yolu, C-Devrimci Halkın Birliği, D-Kawa, E.Roje Welat, F-Devrimci Yol, G-Kurtuluş adındaki gazete ve dergilere ilaveten, İstanbul'da yayınlanan, 

H-Rızgari, I—Partizan, J-Halkın Birliği, K-Halkın Kurtuluşu Yolunda 
Gençlik, L-Özgürlük Yolu, M—Devrimci Proletarya, N—ürün, O-Savaş Yolu, P—Bora adındaki dergi ve gazetelerin ve bunların özel ek sayılarının, ülkenin ve milletin bijtünlüğünü bozucu yöl- de milli duyguları zaylatmak için propagandā, devletin askeri kuvvetļerini alenen tahkir, halkı suç işlemeye teşvik ve tahkir mahiyetinde yayın yaptıkları tespit edilmiştir. Sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmış bulunan bu dergi ve gazetelerin de İstanbulili sınırları içerisind' bağlmaları, (o yayınlanmaları, taşınmaları, dağıtılmaları, satılmaları, İstanbul İline sokulmaları ve her ne suretle olursa olsun propaganda amacı ile kullanılmaları 1402 sayıl sıkıyönetim yasağının 
3. madde (C) fıkrası gereğince, sıkıyönetim süresince yasaklanmıştır. 

2— Bundan sonra, yukarıda adları açıklanan gazete ve dergileri dizen ve basan basımevleri, başkaca bir ikaza gidilme- den, 1402 sayılı sıkıyönetim yasağının 3. madde (C) fıkrası gereğince kapatılacaktır. 

3— Bildiri gereklerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında 1402 sayılı sıkıyönetim yasağı gereğince işlem yapılacağını duyururum. 


——— 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kerlerin ve subayların Homeyni'ye bağlı olduklarını belirttiklerini, 


İslam hükümetini desteklediklerini ve bu subay ve erlerin şimdi gözaltında olduklarını söyledi. Son aldıkları habere göre yetmiş tane uçağın İran'dan "555 düğünü, bundan daha önce de on beş uçağın götürülmüş olduğunu söyleyen Yazdı, uçakların Suudi Arabistan'a götürüldüğünü bildirdi. Gözlemciler bu uçakların Amerika tarafından alındı- 


ğını çünkü bu uçaklarm pilotlarının Amerika tarafından eğitildiğini söylediler. 


Bu arada Homeyni'nin danışmanları da, İran uçağının gelmemesi olasılığına karşı Fransız Hava Yolları (Air France) ile temasa geçtiler, Yapılan son açıklamaya göre, Homeyni Tahran'a Fransız 
Hava Yollanna ait bir 
Boeing 747 uçağı ile gidecek. 


öte yandan İran ordu birlikleri, Homeyni'- nin İran'a gelişini engellemek amacıyla Salı günü gece yarısından sonra 
Tahran Havaalanını işgal ettiler, Askerler, havaalanını tamamen kontrol altına aldılar, Grevde bulunan pilotlar, çok sayıda ağır tankın pistleri tuttuğunu ve alana iniş kalkış yapılması olanağının kalmadığını belirtiyorlar. 


Askerlerin Homeyni'- nin gelişini engellemek amacıyla Tahran Havaalanını işgal etmeleri üzerine 
5 bin İranlı havaalanında 
Homeyni lehinde gösteriler yaptı, Göstericiler, hükümetin havaalanının kapatılması yolundaki kararını protesto ettiler. 
Ancak askerler, saldırıya geçerek gösteriyi dağıttılar. 


PARİS'TEKİ İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ 
İSLAM KOMİTESİNİN 
DENETİMİNE GEÇTİ 


Salı günü Paris'teki İran Büyükelçiliği İranlı öğrenciler tarafından işgal edildi. Fransız Haber Ajansı (AFP) Büyükelçiliğin, Büyükelçinin onayı ile işgal edildiğini ve Büyükelçinin Homeyni'ye bağlılığını bildirdiğini haber verdi. Homeyni'nin danışmanlarının yaptığı açıklamaya göre, büyükelçilik İslam Komitesinin denetimine girdi. İslam Komitesinin denetimi yeni hükümet kuruluncaya kadar sürecek, İslam Komitesinin kurulması üzerine İranlı öğrenciler, işgali kaldırarak büyükelçilik personeli ile birlikte binayı terkettiler. öte yandan İran Parlamentosunda muhalefetteki tek senatör de istifa etti. 
Muhalefetteki 20 senatör daha önce istifa etmişti. 


RUSYA İRAN'DA 
ŞİİSÜNNİ 
ÇATIŞMASI 
KIŞKIRTIYOR 


Homeyni İran'a dönerken;Rusya'nın Ca ülkede «Şiilerle Sünniler arasındâ bir çatışma çıkartmak için faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bildiriliyor. 

Moskovacı Tudeh Partisi, "Homeyni gelirse, bütün Sünrileri kesecek. 
Onun için hazırlıklı olmalıyız" şeklinde bir kampanya yürütüyor. Tudeh'in bu kampanya ile birlikte ağır makinalı tüfekler ve çeşitli tipte silahlar dağıttığı bildiriliyor. 

Öte yandan Rusya'nın 
İran sınırındaki köyleri boşalttığı öğrenildi. Moskova, sınıra Farsça ve Azerice konuşan 100 bin kadar asker yığdı. 


HOMEYNİ'NİN 
DÖNÜŞÜ 


Homeyni'nin geri dönüşü ile birlikte, İran'ın gelecelini « belirleyecek olan gelişmeler hız kazanacak. Homeyni'nin dö- 


nüşüyle birlikte gözler İran'a çevr.ldi : 
—Süper devletlerin , 


özellikle de Rusya'nın müdahalelerine set çeken bir milli birlik hükümeti kurulabilecek mi? 

-Yoksa, daha işin başuda tecrit olan ve bu yüzden de Rusya'nın kışkırtıcı, müdahaleci faaliyetlerine, uygun zemin hazırlayan Bahtiyar hükümeti devam mı edecek ? 

İşte bu soruların cevabını, önümüzdeki günler gösterecek, 


ANKARA BUROSU Muşrutiyet Cad. 32/8, 
Kizilay, Tel: 25 38 69 

IZMIR BUROSU 557 Sok Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Fel: 25 25 54 

Atatürk Cad. 113. Sok 
Seter İş Hanı, Kat 3, No 16, Tel: 17 493 


ADANA BUROS! 


İngiltere... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
çok mülteciyi sınırdışı etmesini de kınadı. 

AVUSTRALYA 
VİETNAM'A 
YARDIMI KESTİ 


Avustralya hükümeti, Kamboçya'yı işgal etmesi nedeniyle, Vietnam'a yaptığı yardımı tamumiyle durdurdu. 

Diplomatik kaynaklar Avustralya hükümetinin, Vietnam'a karşı böylesine ciddi önlem alan Batılı ilk ülke olduğunu belirtiyor: ve Avustralya hükümetinin Vietnam'la diplomatik ilişkiyi dahi kesebileceğine işaret ediyorlar. 


VİETNAM'IN ÜÇ 
GÜNLÜK KAYBI 
375 ASKER 


Öte yandan, 10-13 
Ocak tarihleri arasında meydana gelen çarpışmalarda, Kamboçya Devrimci Halk Ordusuna bağlı kuvvetlerin, Vietnam askerlerinden 375' 
ini bertaraf ettikleri açıklandı. Aynı çarpışmalar- da işgalci Vietnam kuvvetleri 10 tank, 29 kamyon, 3 top ve çok miktarda da cephane kaybettiler. 


Bölgedeki kaynaklar, son günlerde Vietnam' 
n uğradığı askeri kayıpların hızla arttığına işaret ediyor ve bunu, ülkenin her tarafına yayılan Kamboçyalı gerillaların sabit Vietnam hedeflerini safdışı bırakmasına bağlıyorlar. 


Aynı kaynaklar çarpışmaların kuzeyde Stung-Treng, Kratie, Kompong-Şam ve Kompong-Tom o kentlerinde, güneyde ise Takeo, Kompong-Som ve Pnom-Pen' 
de yoğunlaştığına dikkat çekiyorlar. 


Öte yandan, Kamboçyalı gerillaların, Battambang kentindeki Vietnam garnizonuna karşı giriştikleri harekatı başarıyla sürdürdükleri bildiriliyor. 
Ülkenin ikinci büyük kenti olan Battambang Kamboçya'nın Kuzey-Doğusunda bulunuyor. 
Battambag çevresindeki gözlemciler, gerillaların saldırısı başlayıncaya kadar, bölgede Devrimci 
Halk Ordusuna ait kuvvetlerin bulunduğundan haberleri dahi olmadığını belirtiyorlar. 


KAMBOÇYA'NIN 
. İŞGALİ 
YUGOSLAVYA'NIN 
RUSYA'YA KARŞI 
TUTUMUNU DAHA DA SERTLEŞTİRDİ 


Yugoslav basını, Kamboçya'nın işgalini açık bir dille kınamaya, bu olayın sorumlularını teşhir etmeye devam ediyor. 
Vjesnik gazetesi bu konuda yayınladığı bir makalede, çok sayıda Vietnam kuvvetinin Kam- 


boçya'da bulunduğunu belirtti. 
Sovyetler Birliği ise 


Yugoslavya'nın açık tutumu karşısında Yugoslav basınının emperyalist propagandaya kapıldığını yalana başvurduğunu ve emperyalist güçlerle sosyalist güçleri birbirine karıştırdığını idda etti. 


AET Komisyonu... 
(Baştarafı 1. sayfada) 


bir rapor hazırlayacak. 
Ortaklık üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılacakları 6 Şubat toplantısında (o Komisyonun hazırlayacağı öneriler temel alınarak Türkiye'nin isteklerine verilecek cevap saptanacak. 
Bckanlar 

saptayacağı bu görüşler Topluluğun dış ilişkilerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Hafferkamp başkanlığındaki bir uzmanlar heyetince Türkiye'ye iletilecek. 


Hafferkamp'ın muhtemelen Mart ayı başların- da Ankara'da hükümet yetkilileriyle yapacağı görüşmelerden sonra, konu, önümüzdeki Mayıs ayında ortaklık Konseyi" 
nde ele alınacak. 


Bilindiği gibi Fransız Dışişleri Bakanı Jean François Poncet'in dönem Başkanlığında 15 
Ocakta ilk toplantısını yapan "Dokuzlar Konseyi“ Komisyonu, Türk önerilerini inceleyip bir rapor hazırlamakla görevlendirmişti. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str. 4 

6 Frankfurt M/? 
Tek 
0611/74 7038 


LI rue Jean de Beauvais 
75005 Paris 
tel:03 34 602 


(Bastarafı 1. sayfada) 


Tahrixlere karşı halkın uyanık olmasını isteyen Ímar ve İskan Bakanı Ahmet Karaaslan, "buradaki olayler bir ulusu ve dünyayı üzmüş- tür. Türkiye'de bu tür olayların tekrar edilmemesi için bizzat bütün yurttaşlar tahriklere karşı önlem almalıdırlar” 
dedi. Ahmet Karaaslan konuşmasına şöyle devam etti: 

"Türkiye'de kardeşi kardeşe düşürmek için 


çalışıldığı açıktır. Türkiye'de kardeş kanı akıtılarak politika yapılmamalıdır. Kardeşin kardeşe kışkırtılmaması için tahriklere kapılmamanızı istiyorum" diven Karaaslan'a yaşlı bir yurttaş “Burâda devleti temsil eden kim?" diye bağırdı. 
Yurttaşın bu konuşmasından sonra Bakan konuşmasına devamla söyle dedi: p 
"Türkiye'de bir oyun oynanıyor, Türk halkı, bu oyunu kim oynuyor 


Ankara” da düzenlenen 


"Gençlik içinde anarş 


HA l 


konulu toplantıya izin verilmedi 


ANKARA (ÖZEL) 


Ankara Emniyet Müdürlüğüne "Gençlik 
İçinde Anarşi" konulu bir toplantı düzenlemek için başvuran tertip komitesinin isteği kabul edilmedi. Emniyet Müdürlüğü Birinci Şubesi tarafından tertip komitesini oluşturan Turgay Kürün, Neşe Özgen ve 
Şeref özkara'ya gönderi- 


len yazıda, toplantıya izin verilmeyişinin gerekçesi olarak Ankara Sıkıyönetim komutanlığının kapalı salon toplantılarını yasaklaması gösterildi. 
Oysa sıkıyönetim komutanlığının kapalı salon toplantılarıyla ilgili bildirisinde toplantıların yasaklanmadığı,  sıkıyönetim komutanlığının izni- ne bağlandığı belirtilmişti. 


Maraş olayları öncesinde bir yabancı uçak şirketinin K.Maraş ile yaptığı telefon konuşması saptandı 


ANKARA (ANKA) 
Kahramanmaraş olaylarının başlangıcında bir uçak şirketinin Ankara bürosu ile Kahramanmaraş arasında bir telefon konuşması yapıldığı ve 
"plan kararlaştırıldığı şekilde uygulanıyor" denildiği belirtildi. 

ANKA ajansının haberine göre fazliyet.erini Orta Doğu'da yoğunlaştıran bir yabancı uçak şir- 


ketinin , Kakramanmaraş ile yaptığı telefon 


konuşmasında "plan kararlaştırıldığı şekilde uygulanıyor" denildiği ve bu telefon konuşmasın- dan aynı gün toplantı halinde bulunan Bakanlar Kurulunun da haberdar olduğu bildiriliyor. 


Ankara'daki bir yer- 


den Kahramanmaraş ile olayların başlangıcında telefon görüşmesi yapan vabancı uçak şirketinin 
Orta Doğu'da çeşitli tarihlerde meydana gelen hükümet darbelerine adının karıştığı belirtildi. 


Gazetemiz daha önce bu konuda verdiği haberlerde Ökkeş Kenger adlı şahsın Çiçek sinemasına bomba atılmasından önce ve sonra Ankara'daki 
ÜGD merkezi ile telefon görüşmesi yapıldığını açıklamış ve teleron görüşmesine tanık olanların isimlerini (o yayınlamıştı. 
Bu durum Bütçe Karma Komisyonunda — İçişleri bakanlığı bütçesi görüşüldüğü sırada da doğrulanmıştı. 


MHP Gençlik Kolları “ülkücüye Notlar”ın yazarı 
Necdet Sevinç/'i suçladı 


ANKARA (ÖZEL) 
İçişleri Bakanlığı bütçeinin Bütçe Karma Komisyonunda görüşülmesi sırasında, Ülkücüye Notlar kitabının CHP mitletvekili Doğan Araslı ve diğer »parlamenterler tarafından şiddetle eleştirilmesinden sonra, MHP gençlik Kolları Başxanı Mustafa Mit, gençlik kolları şubelerine gönderdiği bir tamimle Ülkücüye 
Notlar kitabının ve yazarının kendileriyle bir ilgisi olmadığını ileri sürdü. 

Mustafa Mit, gönderdiği tamimde, Ülkücüye Notlar kitabının yazarı Necdet Sevinç'i Hitler'in ve Mussolini'nin fikirlerini savunmakla suçladı. 


Mustafa Mit'in Hergün gazetesinde (o yayınlanan tamiminde son günler- 


de kendi teşkilatlarında "Gizlilik ve Taktik.. adlı bir broşürü gizliden gizliye dağıtılmaya çalışıldığına da değinilerek şöyle denildi: 

"Son günlerde teşkilatımıza nereden kaynaklandığı malum olan gizlilik ve taktik adlı bir broşür gizliden gizliye dağıtılmaya çalışılmaktadır. Sözü edilen broşürde kutsal hareketimiz faşizm ile bir çizgi- de gösterilmek gayreti taşımaktadır. Hitler ve Mussolini'nin oköhneleşmis çağdışı fikirleri em- 


poze edilmek istenmektedir." 

Mustafa Mit, gizliden gizliye dağıtılan "Gizlilik ve Taktik" başlıklı broşürde Necdet Sevinç' 
in Ülkücüye Notlar kitabından alıntılar yapıldığını da belirterek, Sevinç'in "Milliyetçi hareket ve Ülkücü -. gençlikle ilgisi olmadığını " ileri sürüyor. > 

Orta Doğu gazetesinin eski yazarlarından Necdet Sevinç'in MHP Genel Merkezi ile aralarında görüş ayrılığı olduğu bildirildi. Necdet Sevinç doğrudan doğruya ırkçılığı savunurken, Türkeş ve çevresindekilerin dolaylı şekilde ırkçılığı savunmak için "Türk- 
İslam sentezini" benim- 


sedikleri ifade ediliyor. 
Türkeş ve çevresindekilerle Necdet Sevinç 


arasındaki diğer bir ayrılığın ise AP'ye ilişkin olduğu bildiriliyor. Necdet Sevinç AP ile işbirliğine karşı çıkarken 
Türkeş ve çevresindekiler AP ile işbirliğini savunuyorlar. Bu ayrılığın açık bir şekilde su yüzü- ne çıkmasıyla birlikte 
MHP içinde Necdet Sevinç'e yakın olan Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek ve arkadaşları ile Türkeş ve çevresindekiler 


arasındaki çelişkilerin şiddetlenmesi (o hekleniyor. 


Mobil... 


(Baştarafı 1. sayfada) diğini iddia ettiler. Ancak yabancı petrol şirketleri çevrelerinden sızan haberlere göre, petrol fiyatlarına istenen zam oranı OPEC tarafından yapılan zammın etkileri- nin çok üstünde. 

öte taraftan Türkiye nin yabancı petrol tekelleri tarafından kurulan Enerji Ajansından çıkmak istememesi yüzünden, 
OPEC tarafından gelişmekte olan ülkelere verilen yardım fonundan yararlandırılmaması, Türkiye'nin petrol konusunda sürekli olarak Batılı şirketlere muhtaç olmasına neden oluyor. 
ATAŞ Rafinerisi yetkilileri, yabancı petrol şirketleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Pet-. 
tol Dairesi ve TPAO arasında sürdürülen ATAŞ konusundaki (o görüşmelerde, çelişkili konulara da çözüm getirileceği belirtildi. 

Petrol şirketlerine yakın çevreler, ATAŞ rafinerisinin devralınmasının uzamasının yabancı petrol şirketlerinin rayiç bedel veya her yıl belirli bir miktar rafine petrol talep etmeleri, buna karşıllık TPAO'nun rafineri için kuruluş bedeli üzerinden ödeme yapmak istemesinin neden olduğu bildirildi.” 
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bunu görebiliyor. Dün Malatya'da, Sivas'ta oynanan oyun bugün de Kahramanmaraş'ta oynandı. Ama devlet güçlüdür. Oyuncuların oyunu boşa çıkacaktır. Mezhep kavgaları körüklenerek yurttaş kanı akıtanlar tek tek açığa çıkarılp o cezalandırılacaktır Türkiye'de kimi kimin sömürdüğünü görebiliyor halk. Halkın uyanışını bastırmak için bazı sömürücüler bu uyanışı kanla boğmaya çalıştı- A lar. Burada bu uyanışı $ durdurmak için kan döktüler. Hükümet olarak acı çeken halkın acısına derman olacağız. Herkesin elini tutup evleri yakılıp yıkılan, tahrip edi- 


lenleri, oturularnayacak durumda evleri olan yurttaşları yeni evlere 


yerleştireceğiz": 


Bakanın konuşmasın- dan sonra CHP Kahramanmaraş milletvekili Hüseyin Doğan yurttaşların sorunlarını bakanlara anlatmasını istedi. 


HÜKÜMET MİYİZ 
MUHALEFET MİYİZ? 


köstektir. 


"müesses 


Hüseyin Doğan'ın ağalığı, yani orta çağ. 
bu önerisi üzerine yurttaşlar sırayla konuşma- ya başladılar.Yaşlı bir yurttaş "Biz hem katliama uğradık, hem de 


suçlanıyoruz. Biz hükümet değil, muhalefet miyiz? Eğer hükümet- 


sek daha neyi bekleye- 


Maraş olayı ve bir dava 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Acaba 55 yıldır köylüye toprak masali okumak yerine, TİKP'nin savunduğu şekilde bir toprak programı uygulansaydı, ülkemiz Kahramanmaraş katliamı gibi bir olayı yaşar mıydı? 
Türkiye'deki yetkili ve etkili herkes, mezhep ve aşiret çatışmalarından yakınıyor, Kahramanmaraş'taki hunharlık karşısında ne kadar büyük elem ve ızdırap duyduğundan söz ediyor. 

Kahramanmaraş olayının sorumluları ara- « sında yer almak için, mutlaka ele klaşinkof, tabanca, satır, kama alıp MHP'li komandoların safında cihada mı katılnfak gerekiyor? Toprak ağalığını, şeyhliği, özetle orta çağı bu kadar yıldır koruyanların hiç mi sorumluluğu «yok? Mezhep, milliyet ve aşiret çatışmalarının sosyal ve ekonomik temeli orta çağdır, yani toprak ağalığıdır. Orta çağdan kurtulamamış bir millet, feodal parçalanma ve bölünmelerin üstesinden gelememiş demektir, dolayısıyla millet olmanın da henüz geri aşamalarındadır. Çünkü feodalizm milli gelişmenin ayağına takılmış bir zincir, bir 


TİKP'nin Toprak Programı, savcılara göre iktisadi ve sosyal temel nizamları ortadan kaldırmaya" yöneliyormuş. 

Korunmak istenen "temel nizam" toprak 


Toprak ağalığı, şeyhlik, tefecilik ve aşiret ilişkileri, laik ve demokratik bir cumhuriyetin sosyal ve iktisadi temeli olabilir mi? Bu feodal ilişkiler, padişahlığın sosyal ve iktisadi temelidir. Toprak ağalığına dayanan bir demokratik cumhuriyet, "üstü kaval, altı şişhane" deyimindeki duruma benzemektedir. Çünkü demokrasi bütün dünyada feodalizmin yıkılması 


lim ki? Katiller caniler A % ET 

seyri dolaşıyor. Biz temelinde doğmuş ve gelişmiştir. 

bunları gördük ki acı Orta çağ karanlığını toplumumuzun her alaçekiyoruz. Burada suç- nından temizlemeden, Türkiye'de daha birçok 


ludan ziyade bu suçluları suça teşvik eden elebaşılar ortada dolaşıyor. Bunlar yakalanır- sa yüreğimiz bir nebze soğuyacaktır." 


Alı Gülpınar adlı bir yurttaş da "'Maraş'taki olaylar, son olayla birlikte faşistlerin toptan imha hareketidir. Bugün bu olaylar yurdun çeşitli yerlerinde sahnelenmektedir. Dün akşam İçişleri 


(Baştarafı 1. sayfada) 


15-27 oranındaki ai aşları, söz konusu yasanın yürür-Bakanı o açıklamasında, Jüğe girmesi nedeniyle O-Çiçek Sinemasında atılan cak ayında geri alındı. 
bomba olayının iki sanığı 1 Temmuz 1978'de Bakanlar Kurulu'nun : 
15751 sayılı kararnamesi - ne göre, emekli dul ve yetim maaşı alanların üç aylıklarında yüzde 15-27 arasında bir artış meydana gelmiş ve bu artışlar karamamenin yürürlüğe girmesi ile birlikte ödenmişti. 

Ancak daha sonra 
2167 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile, emekli, dul ve yetimlerin aylıkları gösterge sistemine göre düzenlenmeye başlandı. 
Bu düzenleme sonucuna. 


iTü”de gece öğrenimi yapılamaz hale geldi 


var diyor. Bunlardan birinin suçu kabullendiğini diğerin!'n ise kabul etmediğini söyledi. İçişleri Baxanımızdan ve diğer bakanlarımızdan ricamız hükümet kurulurken halka söylediğiniz ye vaaddettiğiniz can güvenli:idir. 
Bugün biz halk olarak can güvenliği istiyoruz" FRANSIZA KARŞI 
OMUZ OMUZA 


SAVAŞTIK 


Yurttaşların bu konuşmaları üzerineTicaret Bakanı Teoman Köprülüler kısa bir konuşma yaparak şöyle dedi: "Kurtuluş Savaşında halkın birlik içinde mücadelesi bize örnek olmalıdır. Türkiye'yi bölmek isteyenlerle bölmek istemeyenlerin mücadelesi bu mü- 


, 


cadele. Bugün bu kötü İSTANBUL (ÖZEL) günler geçecektir. Burada İstanbul Teknik Üni- ekonomik mesele söz zo- o vetsitesinde asistanlar 


nusu"! gece bölümü derslerine maddi destek ve can güvenliklerinin sağlanmadığı gerekçesiyle girmiyor. 

İ.T.ü'de 1969 yılın- dan bu yana sürdürülen gece öğretimine girmeyen asistanlar,bu duruma ilişkin olarak bir bildiri yayınladı. Asistanlar bildiride gece öğretimi görevinin 


Konuşmasında Maraş' 
ın ekonomik durumunu da çözeceklerini belirten Köprülüler “Göç sorunu çözmez.Göç fırsat arayanlara fırsat verir. Sizlerden benim de ricam bu göçe bir son verin." 


Bakanların konuşmasından sonra yurttaşlar 


sorumluluk ve konuşmalarına devam yükünü şimdiye kadar taettiler. Niyazi Halil adlı o şıdıklarını belirterek, 


bir yurttaş"burada eleba- 


“ancak İTÜ yönetiminin şılık yapan hastane baş- 


asistan kitlesine aynı du- 


tabibi Dr. Çetin Diker yarlığı göstermediği, gündir. Bunun gibi elebaşılar düz öğretim kademesin- hakkında ( sıkıyönetime de ağır yük taşımasının birçok şikayet dilekçesi yanında gece öğretimini verildiği halde bunlar de yüklenen asistanların 


ortada geziyorlar. Bunların cezalandırılacağına dair bize güven vermelisiniz. Eğer hükümet, bize bu güveni verirse vatandaşlarımızın yüzde 50'si bu elebaşılar hakkında sıkıyönetime dilekçe vererek bildiğini, gördüğünü söyleyecektir"' dedi. 


gayretlerini görmezlikten geldiği açıktır" dedi.. 

Gece bölümünde okuyan öğrencilerle yaptiğımz görüşmede, öğrenciler ders ve laboratuvarların yapılmadığını bu nedenle devam alamadıklarını açıklayarak, "öğretim 4 haftayı doldurdu, eğer dersler yapılmazsa 1-2 ders için e kaybedeceğiz" dedier, 


İçişleri... 
(Baştarafı 1. sayfada) 


mıştı. Trabzon, MHP'nin sıkıyönetim ilan edilmesini istediği 7 il arasında yer alıyordu ve olaylardan önce Ülkücü Gençlik imzalı bildiriler dağıtılarak halk "Cihad"'a çağrılmıştı. 


ÇANAKKALE (ÖZEL) 

Bayramiç'de yayınlanan Doğuş gazetesinin eski sahibi Celal İmren gazetede yayınlanan bir yazıdan dolayı Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. 

İmren, yazıda "hükümetin manevi kişiliğini. 
neşren tahkir, tezyif ettiği, cemiyetin muhte- 


Bu bildirilerden sonra komandolar KTÜ'nün dört bölümünde genel bir saldırıya geçmiş, olaylarda iki kiş ölmüş, 9 öğrenci yaralanmıştı. 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi Yurt bışı 
198 TI 
320 TI 
645 TI 
1290 TI 


30 DM (1 Aylık 
YO DM 3 Aylık 
(6 Aylık) 160 DM ib Aylık} 
(1 Yillik) 3İODMUYUK 


1 Aylık) 


Yayın ilanı 
(3 Aylik) ł 


Küçük İlanlar 


De 


| Emekli... 


* (Yayın Saytasında 
Doj'tum Evlenme Olüm!5 Santim!350 lira 


Kubilaylar şehit edilir, daha büyük Kahramanmaraş katliamları olur. 

Osmanlı kalıntılarından kurtulmak ve demokratik bir cumhuriyet olmak, hâlâ ülkemizin önünde duran bir meseledir. 


daha önce ödemesi yapılmış olan artışlar Ocak ayı başında emekli, dul ve yetimlerin üç aylıklarından kesildi. 


ERKEK ÇOCUKLARA 
YETİM MAAŞI 
BAĞLANMASINA 
İLİŞKİN TASARI 
MECLİS'TE KABUL 
EDİLDİ 


Millet Meclisi'nin önceki günkü birleşiminde Emekli Sandığı kanunun- da değişiklik yapılarak ölen memurların erkek çocuklarına aylık bağlanmasını öngören kanun tasarısı kabı! edildi. 
ölüm tarihinde 16 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmamaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocuklara öğrenim durumlarna göre bu yaşları geçmemek şartıyla, öğrenci oldukları tarihi izleyen aybaşından itibaren aylık bağlanması da kabul edildi. 


BAKIM VE DİNLENME 
EVLERİ 


Emekli Sandığı yasasına getirilen bir ek madde ile sandığın emekli, dul ve yetimler ile vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için bakım ve dinlenme evleri açması hükme bağlandı. Dinlenme ve bakım evlerinde kalanların masrafları kengia darafından ödenecek. 


ÇARŞI VE MAHALLE 
BEKÇİLERİ 


1.3.1965 gününden önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan çalışan mahalle ve çarşı bekçileri çalıştıkları bu süreyi borçlanabilecekler. 

Millet Meclisinde kabul edilen metin, Cumhuriyet Senatosunun ilgili komisyonlarında görüşüldükten sonra Senato 


Genel Kurulunda ele alınacak. 
Tasarıya göre, ölüm 


tarihinde 18 yaşını, ortaöğrenim yapmakta ise 20 
ve yükseköğrenim yapmakta. ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık bağlanacak. 


Bayramiç Doğuş Gazetesinin eski sahibi Ağır Ceza'da yargılanacak 


lif sınıflarını umumun emniyeti için tehlikeli tarzda kin ve adavete tahrik ettiği.. iddiasıyla Bayramiç. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanırken, mahkeme görevsizlik kararı vererek dava ile ilgili dosyanın Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. 


İLAN TARİFESİ 


24.6. sayfalar 
3.5.7. sayfalar 


Santimi) 250 lira 
(Santimi) 300 lira 
Santimi) 100 lira 
30 lira 


ıKelimesi) o Silira 


Kahramanmaraş katliamı, Cumartesi günü Saat 09.30'dan. Pazar günü 17.30'a kadar otuz iki saat sürdü. Saldırılar, şehir çapındaydı. Ancak saldırı merkezi, Cumartesi günü Yürükselim, Pazar günü Karamaraş Mahalleri üzerinde toplanıyordu. 
Alevi yurttaşların yoğun olarak oturduğu bu iki mahallenin birisi, şehrin kuzey ucunda, diğeri güney ucundadır. Saldırganların, önce Yürükselim'in işini bitirdikten sonra, Karamaraş'ı da yok etme- yi. daha sonra şehirdeki bütün Alevileri temizlemeyi hedef aldıkları anlaşılmaktadir. Kısaca plan, önce Alevileri kuşatmayı, sonra ikiye bölmeyi, daha sonra da teker teker ezmeyi öngörmektedir. Yürükselim Mahallesinin kuşatılmasında da ayni taktik uygulanmıştır. Önce mahalle çembere alınmış, daha sonra mahalleyi ikiye bölmek için merkeze doğru bir saldırı yapılmıştır. Eğer bu saldırı, başarıya ulaşsaydı, bütün mahalle yakılacak, Yürükselim'de taş üstünde taş kalmayacaktı, Yürükselim'i yakan saldırganlar, ertesi günü bütün güçleriyle Karamaraş'a yükleneceklerdi. Bugün, mahalle halkının anlattıklarını naklederek, Yürükselim'deki saldırganları ve eylemlerini açıklayacağız. 


© TÜFEKÇİ BEKIR.. 


Yürükselim'de oturur. Sarayaltı'nda silah ve av malzemesi satılan dükkanı var. 
Mahalledeki saldırgan grubun içinde teşhis edilmiştir. Oğlu, üzerinde bir askeri dürbün bulunduğu için gözaltına alınmıştır. 


© KARAÖMERLİ KÖYÜNDEN 
ABİDİN VE İSMAJL.. 


Makbule oğulları, Yürükselim Mahallesi Keskin Sokakta oturur, Kalaycılıkla uğraşırlar. Mahmut Han'ı öldürüp, oğlunu yaralamışlardir. Ali Yılmaz'ın evine ateş açmışlardır. Saldırganları evde saklamışlardır. 


© MEHMET YILDIZ, ÖMER 
TAŞ, ABDULLAH TAŞ, FATMA KINARKAYA, MUHARREM 
SÜMBÜL, HACI SÜMBÜL, 
HIDIR SÜMBÜL, EMIN GÜL, 
GANİ GÜL, EKREM AKPINAR, MUSTAFA AKPINAR, MEHMET ALIMSATICI, MUSTAFA ÖZER. 


Yürükselim Mahallesinin alt tarafında Erenler Kahvesine saldırdıkları, Bakkal, Mahmut Han Duman'ı karısı ve oğlunu öldürdükleri, daha sonra ölüleri baltayla doğradıkları, olay sırasında Klaşinkof marka otomatik silah kullandıkları teşhis edilmiştir. 


© BEKIR.. 


Yürükselim Mahallesinden olaylar 


Yürükselim Dosyası 


© HASAN BALCI. 


MHP İl Yönetim Kurulu üyesi,Fabrikatör Yürükselim'de evi var. Devrimci öğretmenlerin öldürüldüğü 21 Aralık gecesinden katliamın sona erdiği 24 Aralık akşamına kadar evinin önünde kalabalık bir grup saldırgan üslendi. Yürükselim Mahallesine yapılan saldırıyı başlatmıştır. 
Elinde otomatik silahla, saldırgan grubun en önünde teşhis edilmiştir. Yürükselim Mahallesinde oturan Kamil Ün, ailesi ve iki misafirinin katilidir. Olaylardan sonra evinin tuvaletinin arkasında, Abdullah Kandemir adlı bir yurttaş ölü olarak bulunmuştur. Çamlık sokakta Ali Çelebi adlı yurttaşın evini yakan grubun içinde yönetici olarak teşhis edilmiştir. Şah İsmail Kalaycı'nın başının kesilip, beyninin dışarı çıkarıldığı olayda saldırgan grubun içinde görülmüştür. Evinin önünde Ali Ülger ve Mehmet Aydın adındaki yurttaşlara saldırılmış, bu yurttaşlar, yaralanmıştır. 
Saldırgan gruba kendi evinden, hastanenin yanındaki pembe evden ve Judo öğretmeni Güngör Gencer'in evinden silah ve mermi dağıttığı görülmüştür. 


© FARUK ZULKADIROĞLU.. 


Yürükselim Mahallesine saldırı sırasında, Hasan Balcı'yla beraber yönetici durumunda teşhis edilmiştir. 


© ADİL KARAKAYA. 


Afşin Ülkü Derneğinin «ski başkanı. 
Saldırgan grubun içinde teşhis edilmiştir. 
Şah İsmail Sevimli'ye ateş ederken görülmüştür. 


© MEHMET TANIR.. 


Eski Sanat Okulu Müdürü. Tayin edildiği yere gitmeyerek, istifa etmiştir. Okulda müdürken, silah susturucusu imal ettirdi. 
Bu konuda ETKO Davası sanıklarının hakkında ifadesi var. Şehirde MHP ileri gelenlerinden. Yürükselim'deki saldırgan grup içinde yönetici olarak teşhis edilmiştir 


Olayları yerinde izleyen AYDINLIK ekibi, TANER KUTLAY, ALI ÖZTÜRK, KEMAL DEMİREL yazıyor 


İŞTE, TEŞHİS EDİLENLER; . 


BU ŞAHISLARIN.SUÇLARI TANIK BEYANLARIYLA ORTAYA KONMUŞTUR. 


TANIKLAR, SIKIYÖNETİM MAKAMLARINA YARDIMCI OLMAYA HAZIRDIR 


© CEMİL TOZKOPARAN. 


MİSK K. Maras Bölge Başkanı, Yürükselim'e Mağaralı taratından saldıran grubun başında teşhis edilmiş. Olaylar sırasında Karaömerli köyünden Kalaycı Abidin'in evinden ateş ederken görülmüştür. 


© APUŞ SUCU. 


Yürükselim katliamı sırasında saldırgan grubun önünde tek tek evleri gösterirken teşhis edilmiştir. Yağma yapanların içinde görülmüştür. 


© ISMAİL KÜTÜKÇÜ. 


Yürükselim Mahellesinde yağma yapanlar içinde yönetici durumunda görülmüştür. 


© MUSTAFA KESKİN.. 


Niyazi Öztaş'ın amcasının ve ailesinin katili olarak mağdurlar tarafından teşhis edilmiştir. 


© ERGUN KAPTANOĞLU. 


Pehlivan Pavyon'da garson. Uçkun sokakta oturur. Yürükselim'de saldırgan grup içinde teşhis edilmiştir. 


© Ş/# TURAN 
MAHALLESİNDEN BAKKAL CUMA'NIN OĞLU MUSTAFA.. 


Yürükselim Mahallesinde cinayet işlediğini, mahallesinde komşularına itiraf etmiştir. 


© DELİ KADRİYE VE 


OĞULLARI YAŞAR İLE EJDER.. 


Saldırganlar evlerinde mevzilenmiştir. 
Evden silahla ateş açılmıştır. Yaşar ve Ejder, silahla cinayet işlemiş ve evlere baskın yapılan grubun içinde görülmüştür. 
Yağmaya katılmışlardır. Evlerinde bulunan saldırganlar olaylardan sonra traktörle uzaklaşmışlardır. 


© GÜNGÖR GENCER. 


Judo Öğretmeni, Saldırgan gruba evinden silah ve mermi dağıtılmıştır. Evinin önündeki elektirik direğine bir bayrak asılarak, saldırganların üs noktası olarak kullanılmıştır. Elinde otomatik silahla ateş açarken görülmüş tür. 


© MEHMET SAYIN.. 


Yürükselim Hasköy Sokakta oturur. 
Ahmet Fatih ve Vahdet Sayın'ın akrabaları. 
Evinde saldıgran grup yığınak yapmış ve silahla nöbet beklemiştir. 

Saldırgan grup içinde teşhis edilmiştir. 


© HOCA KÖR ŞAKİR.. 


Elinde gaz bidonlarıyla görülmüştür. 
“Alevileri öldürün" diye bağırdığı teşhis edilmiştir. 


© ORHAN CİĞER, 
MUSTAFA AĞYARLI, 
RAHMI CİĞER, KADİR CİĞER. 


Hammal Mehmet Sarıoğlu ve İsmail Yılmaz'ın evini yağmalarken teşhis edilmişlerdir. 


© VAHDET SAYIN.. 


Kahramanmaraş katliamından önce, 

Sosyal Sigortalar Kurumu'nda aynı kurumda çalışır İsmet Yıldız'la birlikte. 
gizli toplantılar düzenlemiştir. Esir Türkler Kurtuluş Ordusu (ETKO) Davasından altı ay tutuklu kalmış, tahliye olunca faaliyetlerini sürdürmüştür. 18 Aralık günü, SSK'dan rapor almış Ankara'ya gitmiş, gelmiştir. ETKO liderlerinden Ahmet Fatih Sayın'ın kardeşidir. Yürükselim katliamı sırasında, yine SSK'da çalışan Mustafa Demirkol'la. beraber helikoptere ve halka otomatik silahla ateş açtığı saptanmıştır. 


© ÖKKEŞ ÇAKMAK'IN 
BEKÇİSİ “KEL OĞLAN”. 


Sarıçukurlu köyünden. Avukat ve müteahhit Ökkeş Çakmak'ın yanında bekçi olarak çalışır. Çakmak'ın Ahırdağı eteklerinde parselleyip sattığı arsalarda ve yol yapımında görevlidir. Bu iş için kullanılan dinamitleri, Sergentepe'nin üst kısmındaki depodan zorla alıp, saldırgan 
gruba dağıtmıştır. Ökkeş Çakmak'ın 46 
AT 058 plakalı beyaz-yeşil pikap tipi cipine el koyarak, saldırgan grubun emrine vermiştir. 


© ŞILLIK GÜLLÜ'NÜN OĞLU 
HACI FERHAT, MİTHAT DEĞİRMENCİ, MEHMET SUCU, 
ALI ERİK'İN OĞULLARI ENVER VE ŞEREF ERİK, 
KARA ÖMERLİLER,DOLMUŞÇU HULUSİ, DELİ ÖKKEŞ'İN OĞLU, ÇUHADAR KASAP, ÇUHADAR ÖMER'İN OĞLU ALI, 
ÇERKEZİN OĞLU DURAN, 
FERHAT IŞILDAR, HACI IŞILDAR, MUSTAFA SAY, 
DURDU BEŞEN VE 


başlamadan bir hafta kadar önce evini “FUAT ÇELEBİ. Mk ENİŞTESİ HASAN DOĞRU.. 
satarak ayrılmıştır. Saldırganlara ev PolBir üyesi eski polis. Yürükselim Mai ÇAK ŞİİRİ Tu Falma kimada e A p EINE A i e YİN ol- yesi esk S. i Arane HOS ai ağa Muykarreas Sun fsi ürükselim Mahallesinde otururlar. 
ü ür, : 5 t kukat Tans Jac n A ne ; mi Bipcesikkep göilmüş tie saldırısı sırasında elinde bayrak ve silahla Kp A da ve, Punk har EEI A geek 


Saldırgan grubun içinde silah ve 


Y Pa REA : 
Gan Gu ena baltayla görülmüşlerdir. 


Alpman Mus lakey 
Akpinar Mille, 


görülmüştür. Askerlere ateş açtığı ve bir ya a M ehnat 


w BALIKÇI AİLESİNDEN 


MELIHA.. 


Çeşme sokakta oturur. Evinden ateş açıldığı görülmüştür. 


© MUAMMER PAKDIL.. 


Ünlü toprak sahibi,Hacı Ahmet'in oğlu Yürükselim'in girişinde evi var. 
Öğretmenlerin, cenazesinden bir gün önce evinin önünde kalabalık. silahlı bir grup beklemiştir. Evinde, Hasan Balcı ve , Belediye Başkanı'nın katıldığı toplantılar yapılmıştır. Olaylarda, saldırgan gruba, silah, cephane ve patlayıcı madde verdiği belirtilmiştir. 


© MUSTAFA DEMİRKOL.. 

SSK'da çalışır. Yürükselim'de helikoptere ve halka otomatik silahla ateş açmıştır. 


jandarma erini öldürdüğü için yakalanmıştır. 


© MUSTAFA AKKAYA.. 


Yürükselim'e saldırı sırasında evleri tek tek gösterdiği teşhis edilmiştir. 


/BIŞ ÇETİNKAYA.. 


Yürükselim Mahallesine saldırı sırasında görülmüştür. Şimdi Kızılseki köyünde bulunnpaktadır. 


© ERTUĞRUL.. 


Karabıyıklı köyü eski öğretmeni. 
Yürükselim'de saldırgan grup içinde yönetici olarak teşhis edilmiştir. 
© PAKİZE HOCA.. 

Yürükselim Çeşme Sokakta oturur. 


Evinden ateş açıldığı görülmüştür. 


© ARİF SAY.. 


Yürükselim Mahallesinde evinden sürekli ateş edildiği görülmüştür. 


© MUHTAR HAYATİ. 


Afşin Tanır Köyü eski muhtarı, Öldürülen Şah İsmail Sevimli'nin evinde elinde baltayla görülmüştür. 


Mİ çöl 
Maios or S ea 


yer fire phr 


Tanık beyanlarından bir kısmı. Süleyman Sivaslı, Hasan Temizsoy, Rıza Güvenç, Hüseyin Nurhaklı, Niyazi Öztaş, Hamdi Şahin, Ramazan Can, Mehmet Özkan ve Niyazi Hayırlı'nın açıklamaları. 


mek sali baran darda i'u 


maii Serimlinin' batili, 


M es 


mh lan hayati. 


MÜ dandan 


adı ve yedi ir orbiebi © 
Asi s] MOS hosrad, opit saya fiya yeke rerisklrin derilerin yorarak yenik kelme f Je dir orbed dla anth va deha svam 3k almak Balara Arpi olkoy Sordi kèr oft lar de dyapim, MMP Srisladeda pi olsy silah Sebile bosah yi) k Sip di 


eek h hinni yas mayahdh fagis Haw balli- di asd myenir 


ƏHÜSEYİN ÇUBUKÇU.. 


Kanlıdere'de sağlıkçıdır. SSK'da çalışır. 
ETKO Davasından altı ay tutuklu kalmıştır. 
Olaylardan önce "Ankara'ya gidiyorum" diyerek izin almıştır. Yürükselim'deki saldırgan grubun içinde teşhis edilmiştir. 


O ALI DEMİRKOL.. 


İnşaat Mühendisidir. Büyükköy Sokakta oturur. Barut Hacı'nın oğlu olarak tanınır. 
Evinin çevresindekilere silah dağıtmış ve saldırılara katılmıştır. 


©HAYRETTİN KÖKLÜ. : 


Yürükselim'de oturur.. Çolakoğulları ailesinden. Saldırgan grup içinde, yönetici olarak teşhis edilmiştir. 


© FADİME ÖKSÜZ. 


Yürükselim Hasköy sokakta oturur. 
Evinde silah yığınağı yapılmış ve saldırgan gruptan bazıları üslenmiştir. 


© BALIKÇILAR AİLESİ. 


Keskin sokakta oturur. Evlerinden ateş açıldığı görülmüştür. 


